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Overdenking

De veertigdagentijd beleven

Waar kiezen we voor? Gewoon doorgaan met ons leven, het wordt vanzelf Pasen — of doen we het
anders? Woensdag 18 februari begon de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en vasten, om
ons te richten op God en onze naaste.

Aswoensdag was de eerste dag van de 40 dagen. Deze dag heet zo, omdat in de katholieke traditie
de mensen op deze dag in de kerk een
‘askruisje’ halen. Het as van de palmtakjes van
het jaar daarvoor wordt door de priester in de
vorm van een kruisje op het voorhoofd
getekend. Dit gebeurt als herinnering aan onze
stoffelijkheid en als begin van de tijd van inkeer
en boete. Eerst is het carnaval uitbundig
gevierd... Bij het tellen van de veertig dagen
slaan we de zondagen over: die verwijzen al
naar de dag van de opstanding — Pasen in het
klein.

Een tijd van bezinning én vasten: hoe doe je zoiets? Door een persoonlijk bezinningsmoment te
kiezen; er is materiaal genoeg. Met onze kinderen volgden we een adventskalender met praktische
suggesties en bijbeluitleg. Dat is de bezinningskant. Maar vasten? In de Bijbel lezen we in
Handelingen dat bij de eerste christenen vasten en bidden vaak samengingen. Sober leven, het
jezelf voor een periode wat luxe ontzeggen, is een goede manier om te beseffen wat we hebben
én om te geven voor een goed doel. Waar kan die soberheid uit bestaan? Daar kan ieder eigen
keuzes in maken — het is goed om dat met huisgenoten of gezin te overleggen. Rond het eten kan
het gaan om het minderen van vlees; geen toetjes; niet snoepen. Neem eens een boterham met
tevredenheid. Maar er is meer om van te vasten. lemand kiest ervoor zo veel mogelijk op de fiets te
reizen. Een ander last één keer per week een dag zonder sociale media in: geen instagram,
facebook en als het qua werk en school kan, geen mail. Wees creatief in wat je kiest - en houdt het
haalbaar.

Het geld dat of de tijd die je al vastend overhoudt, kun je positief besteden. Zoals sparen voor een
collectedoel van Kerk in Actie. Of dichtbij: door een kaart te sturen aan iemand aan wie u denkt,
om meer tijd te nemen om voor mensen te bidden.

Het vasten is een hulpmiddel, als het eens niet lukt is dat helemaal niet erg, er komt weer een
nieuwe dag. Veertig dagen is redelijk te overzien: er komt een eind aan. En hoe: na de paaswake
—de viering in de Paasnacht —of op eerste Paasdag kun je samen heerlijk eten, snoepen, om ook op
die manier vieren dat de soberheid voorbij is. Om feest te vieren omdat Christus de dood overwon!

Ds. Elly Veldman-Potters



In gesprek met het predikanten-

Alle eer aan God
Hem komt de eer toe

Terugblik op 25 jaar

predikantenechtpaar Rohaan
Het is vrijdagmiddag 6 februari als we samen
met Geralda en Gijsbert terugkijken op 25 jaar
predikant zijn. In februari 2023 zijn we ook te
gast geweest en toen mochten we
kennismaken met een enthousiast echtpaar, dat
ook nu enthousiast is, en dat vertelt wat er in 25
jaar is veranderd

Het begin

Na in Utrecht de studie theologie te hebben
afgerond werd de gemeente Herveld en Slijk-
Ewijk in de Betuwe de eerste gemeente.
Gijsbert en Geralda zijn vanaf het begin samen
1 predikant geweest, bestaande uit 2 mensen.
“In de eerste gemeente hebben we het vak echt
moeten leren. In de beginmaanden hadden we
aan de lopende band begrafenissen. lets wat
we niet echt hadden geleerd in onze
opleidingen. We waren toen 27 en 28 jaar en
hebben toen wel met een collega gebeld, want:
hoe voer je een rouwgesprek? Wat zeg je op de
begraafplaats?”

Geralda ervoer dat het niet voor iedereen
vanzelfsprekend was dat vrouwen predikant
waren en dus vergaderingen bezochten en op
de kansel stonden. Ock haar opa dacht, een
vrouw op de kansel, dat kan toch niet wat
wezen, maar toen ze bevestigd werd was hij
maar wat trots. Het gebeurde dan ook dat
Geralda geen hand kreeg in bijvoorbeeld de
kring van predikanten, bij het begin van een
vergadering. Maar Geralda liet zich niet uit het
veld slaan en dacht: “lk zal in jullie taal spreken
zodat we elkaar geestelijk kunnen verstaan.”

Gramsbergen

Na de gemeente Herveld en Slijk-Ewijk gingen
Gijsbert en Geralda nog steeds als één
predikant maar bestaande uit twee personen
naar Gramsbergen. Met toen nog jonge
kinderen was de urenverdeling heel fijn. Ver van
familie konden ze op deze wijze de opvang van
de kinderen zelf doen. Naast dat ze in de
beginjaren heel veel van het vak leerden,
hebben ze ook veel mensenkennis opgedaan.

Zo waren er veel gesprekken. Gesprekken waar
het over diverse dingen gaat. Over koetjes en
kalfjes en ook de diepe dingen van het leven.
Mensen geven zelf wel openheid over wat hen
bezighoudt en wat zij willen delen. Onze taak is
dienstbaar zijn. Wat mooi is als mensen na een
gesprek weer een stap verder kunnen zetten,
vertelt het echtpaar. Toen er een beroep werd
gedaan vanuit De Krim ging Gijsbert ook daar
werken. Na Gramsbergen volgde Bergentheim,
waar Gijsbert ook parttime in Bruchterveld ging
werken.

In 2022 een beroep uit Heemse

Opnieuw werden ze samen beroepen. Geralda
voor 60% en Gijsbert voor 40%, daarnaast
werkt Gijsbert voor 60% in de gemeente
Bruchterveld. Beide predikanten zijn heel blij,
zoals het in Heemse gaat. Ze ervaren een
warme betrokkenheid. Het heeft hen geraakt
zoals de gemeente het jubileum met hen heeft
gevierd.



echtpaar Gijsbert en Geralda Rohaan

Veranderingen in 25 jaar

« De positie van de vrouw in het ambt

« Door corona is er veel veranderd. De
secularisatie is versneld. Dingen die voor corona
niet mogelijk waren, zeggen de predikanten,
kunnen nu wel. Bijvoorbeeld de
video-uitzendingen van de kerk en meer
werken met blogs en filmpjes. Thuisblijvers zijn
niet altijd afhakers, maar voelen zich betrokken
als ze de kerkdienst thuis kunnen blijven
volgen.

- Andere vormen van ontmoetingen.
Bijvoorbeeld de verjaardaggroepen. De
ukkepuk-diensten voor de allerkleinsten.

« “Wij geloven in organische groei’, zeggen
Gijsbert en Geralda. We willen mensen
stimuleren hun geloof vorm te geven, te laten
groeien als mens en in hun relatie met God.

- Samenwerken met andere kerken geeft
verbondenheid. En samen met anderen kunnen
we van grotere betekenis zijn voor de
samenleving. Onze roeping gestalte geven.

- Vaak zijn we betrokken geweest bij een fusie of
verbouwing. Dat is lastig voor mensen, maar
het kan ook zegen brengen en kracht. Kracht in
samen zijn en samen doen

Dankbaar

Gijsbert en Geralda zeggen: "We zijn dankbaar
voor God en de mensen, die we mochten
ontmoeten. De gemeenschap waarin we leven
voelt als familie. Dit hebben we heel duidelijk
gemerkt bij ons jubileum. Ook in Bruchterveld.
Fijn dat we deel uit mogen maken van een
geestelijk huis. Een geschenk dat ons kracht en
moed geeft om door te gaan.’

Toekomst

“Wij geloven dat God zijn kerk niet loslaat.
Misschien vindt Hij nieuwe wegen met ons in
deze tijd. Zijn weg is de beste. God heeft het

eerste woord. En: waternuis, iseral, enis
kostbaar. We moeten hier zuinig op zijn. Het
komt goed!”

Dank

Wij danken het predikanten paar voor het
gesprek en wensen hen nog vele gezegende
jaren samen en hun drie zonen.

Ineke en Rezina

Dank u wel!

In de dienst van 25 januari was er aandacht voor
dat Geralda en ik vijfentwintig jaar in het ambt
van predikant staan. Het was een
ambtsjubileum dat werd opgeluisterd door een
toespraak van voorzitter Gerda Kappert,

door een ABC'tje waarin u als gemeente ons
typeerde in 26 zinnen — wat kent u ons
inmiddels al goed! — en door een mooi speldje
(‘draaginsigne’) met het logo van de
Protestantse Kerk in Nederland dat we kregen
uitgereikt. We zongen ‘samen in de naam

van Jezus' Hem een loflied.

Om zijn liefde is het ons allemaal begonnen, om
Hem te dienen. Daar is het u ook in

Heemse om te doen, proeven we. Bij de koffie
was er voor iedereen een gebakje (dat

gesierd was met een foto van ons in toga) en
bloemen, heel veel bloemen. We hebben er

van genoten. Dank u wel! Dss. Geralda en
Gijsbert Rohaan.




Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen - en wat

daarbij kan helpen

Op 22 februari is de 40-dagentijd begonnen, de
voorbereidingstijd op weg naar Pasen. Een tijd
van bezinning. Er zijn verschillende leesroosters
en boekjes te verkrijgen om in deze tijd te
gebruiken. Ik heb er een aantal voor u op een
rijtje gezet. Probeer het eens - iets later
instappen kan prima en het smaakt vast naar
meer!

Veertigdagentijdkalender Kijk! Door Jezus’
ogen

Dit thema sluit aan bij het jaarthema van de
Protestantse Kerk: ‘Kijk! Laat je verrassen door
het werk van Gods Geest' Als er in de Bijbel
wordt gesproken over de heilige Geest, gaat
het eigenlijk altijd over Jezus’ Geest. De Geest is
degene die ons in het spoor van Jezus trekt en
ons oproept om in dat spoor verder te gaan. In
deze Veertigdagentijd verdiepen we ons
daarom in belangrijke passages uit de Bijbel
over Jezus. Hoe daagt Hij ons uit om ‘anders’ te
kijken naar de wereld om ons heen? En wat
betekent dat voor ons leven van vandaag?
Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld
met liederen, gebeden en citaten. Te bestellen
via:
protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalend
er of bel (030) 880 1880

Dit jaar is Trouw het thema in de nieuwe
veertigdagenkalender van de
ontwikkelingshulp-organisatie Tear. Ontdek in
40 dagen aan de hand van Jesaja hoe God
trouw is: aan Zichzelf, aan de mens en aan de
wereld. Hij zet de mens weer rechtop, brengt
recht en nieuw leven! Elke week staat een
ander aspect van Trouw centraal, met korte
overdenkingen, vragen en opdrachten. Op de
achterkant van elke dag vind je verhalen over
het werk van Tearfund, puzzels, vlogjes met
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onder andere TimZingt, een lied of een
inspirerende quote. Ook voor kinderen is er
iedere dag een leuke vraag of opdracht. Te
bestellen via www.tearfund.nl/kalender

Kinderen

Bijbel Basics veertigdagenproject 2026: Locatie
Jeruzalem

Leef met elkaar toe naar Pasen met de A3-poster
en het bijbehorende veertigdagenboekje voor
gezinnen. Het boekje sluit aan bij het
veertigdagenproject Locatie Jeruzalem van de
kinderdienstmethode Bijbel Basics in de kerk,
maar is los van dit project te gebruiken.
bijbelgenootschap.nl/kerken/bijbel-basics/v
eertigdagenboekje-voor-thuis-2026

Licht dat leven geeft is een online retraite.

Als deelnemer van deze digitale retraite
ontvang je in de 40-dagentijd dagelijks een
gebedsmail. In deze mail staat de meditatie
voor de volgende dag. Zo'n meditatie bestaat
uit een Bijbeltekst en enkele vragen die je
helpen om de woorden binnen te laten komen
in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor
uittrekt.

Gratis aanmelden via: Ignatiaansbidden.org

Stap voor stap dichter bij Jezus

Een dagelijks online leesplan voor de
veertigdagentijd, zodat je aan de hand van het
Johannes-evangelie bewust toeleeft naar
Pasen.
https://www.bijbelgenootschap.nl/veertigda
gentijd-2026/

Ds. Elly Veldman



Boekbespreking

“Onthoud dit altijd, de jongen, de mol, de vos, het paard en de
storm” van Charlie Mackesy.
‘Op een dag kijk je om en dringt het tot je door hoe zwaar het is
geweest en hoe goed je het hebt gedaan’
‘h'i)‘h} oy oAb, i Mackesy's vervolg op De jongen, de mol, de vos en het paard is
Av Vog e fet PM‘{ een prachtig geillustreerd werk dat geen lineair verhaal volgt, maar
een poétische dialoog is tussen vier dierbare personages: een
nieuwsgierige jongen, een verlegen mol, een slimme vos en een sterk,
geduldig paard. Door hun ontmoetingen ontvouwt zich een reeks
levenslessen over liefde, kwetsbaarheid, moed en hoop. De
o i AP personages delen inzichten die resoneren met Bijbelse waarheden: “Je
.1 § Q bent niet alleen,” fluistert de mol; “Het is oké om bang te zijn," zegt de
) ‘f vos; “Kracht komt uit zachtheid,” leert het paard.
U 4 De titel verwijst expliciet naar de storm — zowel letterlijk als figuurlijk —
\ als metafoor voor lijden, onzekerheid en innerlijke onrust. Soms wordt
ChniGis Mipika y een donderende lucht beschreven, soms is het de jongen die zijn
w eigen “storm” benoemt. De mol fluistert: “Het is oké om bang te zijn,
want jij bent niet alleen.” De vos voegt toe: “Stormen komen en gaan; wat blijft, is de manier
waarop we reageren.” Het paard, symbool van rust en kracht, stelt: “Zachtheid is de ankerplaats in
de woeste wind.” Deze herhaalde confrontatie met de storm vormt de kern van het boek: stormen
- verlies, twijfel, ziekte — zijn geen einde, maar kansen om Gods trouw te ervaren. De jongen leert
dat zelfs in de donkerste wolken liefde — en daarmee God - aanwezig is.
Mackesy combineert minimalistische, handgetekende zwart-witte illustraties met korte, krachtige
zinnen. De tekeningen zijn intiem en toch universeel; elk beeld straalt warmte en tederheid uit,
waardoor ze makkelijk te verbinden zijn met zowel kinderen als volwassenen. De tekst is beknopt,
vaak bestaande uit één of twee regels, waardoor elke pagina een meditatieve stilte biedt. Deze
eenvoud maakt het boek tot een visueel gebed: de lezer wordt uitgenodigd om de woorden
langzaam te laten bezinken.
Het werk beschrijft en beeld christelijke waarden in alledaagse vorm uit. Thema's van genade,
barmhartigheid en gemeenschap komen duidelijk naar voren. Het herinnert ons aan Jezus'
oproep: “Heb uw naaste lief als uzelf” (Matthelis 22:39) en toont hoe kleine daden van
vriendelijkheid een groot spiritueel gewicht dragen. De stormmetafoor verbindt zich met
Psalm46:1 : “God is onze toevlucht en sterkte, een hulp in benarde tijden.” Het boek biedt daardoor
een concrete manier om geloof te beleven in momenten van angst en onzekerheid.
Kortom, De jongen, de mol, de vos en het paard (en de storm) is meer dan een kinderboek; het is
een spirituele gids die ons uitnodigt om Gods liefde dagelijks te herinneren, vooral wanneer de
stormen van het leven opsteken. Een aanrader voor iedereen die zijn geloof wil laten spreken in de
kleine momenten van het leven.

Hartelijke groeten, ds. Yvonne



AW, Protestantse kerk
‘—‘ ’. wijkgemeente Radewijk

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Als u deze kerkklank in uw bus of mail vindt zijn
we alweer 2 maanden op weg in het jaar 2026..
Er gebeurt veel in de wereld en ook in ons eigen
land zijn er dingen die ons bezig houden.

In ons persoonlijk leven wellicht ook.

In de maand maart zijn er veel activiteiten in de
kerk, waar we u en jou voor uitnodigen. Samen
zijn wij Kerk ook in Radewijk.

3 maart Koffiemiddag in de Opgang
Aanvang 14.30 uur

12 maart wijkavond in de Opgang

Aanvang 19.30 uur

Onderwerpen: Ons beleidsplan, wat hebben we
tot nu toe gedaan en wat gaan we doen.

Kerk in het dorp, en kleine en plenaire
kerkenraad zijn onderwerpen, maar er is ook
zeker tijd voor ontmoeting.

Jong en ouder van harte uitgenodigd.

14 maart NL Doet!

Samen met Plaatselijk Belang, dorpshuis de
Heugte en de PKN-wijkgemeente De Opgang,
speeltuinde Kniepe, de Proatpot en gaan we
Radewijk op 14 maart weer een beetje mooier
maken.

We starten gezamenlijk om 9.30 uur bij de

Kniepe, waarna we klusjes gaan doen en
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samen genieten van een broodmaaltijd. Kun jij,
kunt u helpen de 14e maart, geef je dan op en
we zoeken een leuke klus die bij je past.
Opgave bij Jan en Ina Kamphuis.

18 maart Koffie- crea ochtend in de Opgang
Kom gezellig binnen voor een kop koffie of thee,
een babbeltje of om even creatief bezig te zijn.
Wij zijn er van 10.00 tot 12.00 uur

22 maart Kerk en schooldienst
Zie de poster op de rechter pagina

29 maart Palmpasen

Qok in de kerk zullen we hier aandacht aan
besteden. De kinderen zullen hun versierde
Palmpasen stokken laten zien.

31 maart koffiemiddag
Samen genieten van een Paas broodmaaltijd

Vespers op weg naar Pasen
Witte donderdag

Goede vrijdag

Stille Zaterdag



Pasen 5 april
Paasmorgen zal er een paasontbijt zijn.

Samen het feest van de opgestane Heer vieren.

Laat je even weten als je van plan bent mee te
eten?

Op weg, op weg, op weg naar Pasen. ..
‘Hosanna riepen de mensen, terwijl ze hun

mantels neergooiden
‘Het is Jezus! Zei iedereen. Jezus komt eraan!

‘Jezus stilde de storm door er alleen maar tegen

te spreken; fluisterde iemand.

‘Jezus maakt dat verlamde mensen kunnen
lopen 'zei iemand.

‘Hij maakte dat blinde mensen weer kunnen zien
'riep iemand.

Ben keek en luisterde, hij luisterde en hij keek.
‘Hosanna! riep Ben. 'Hoera voor Jezus!

Gezegend Paasfeest!
Bert Broers

» UITNODIGING »

¢ 4 KERK-EN SCHOOLDIENST
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Kerk De Opgang - Radewujk
10.00 uur

Sparen voor

H kippen & Seden‘

. o
De Ravelijn
samenlevingsschoo

1Y

Zondag 22 maart vieren we samen met de kinderen van de Ravelijn onze kerk en schooldienst

Ds. Gijsbert Rohaan zal dan voor gaan en de kinderen van de Ravelijn zullen hun medewerking aan
de dienst verlenen. Samen zingen, muziek maken,. Een dienst voor en met de kinderen. Het thema:
Talenten wat doe je er mee? De kinderen zijn het schooljaar op diverse manieren bezig geweest
om geld in te zamelen voor het prohect Red een kind. Geld waarvan kippen en geiten kunnen
worden gekocht, zodat men( bijv.in Malawi ) in hun levensonderhoud kunnen voorzien.



&, Protestantse kerk
‘ ’- wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Het is een winter waarin het veel sneeuwt.
Telkens bedekt een sneeuwtapijt bomen en
huizen en velden, en ligt een witte deken over
de es en de kerk. Wie schilderachtige foto's
wil nemen van de kerk en haar omgeving krijgt
nu de kans!
Maar ook als de sneeuw weer is weggesmolten
schijnt de muur van de Witte of
Lambertuskerk ons wit tegemoet en doet de
kerk een deel van haar naam eer aan! Van
buiten en van binnen wordt er hard gewerkt om
de kerk weer voor jaren een plek te doen
zijn waar we kunnen samenkomen. Waar de
gemeente elkaar ontmoet, en de Heer van de
kerk mag vinden, en zo wordt opgebouwd in
geloof en hoop en liefde.
Zo is er nieuwe verwarming aangelegd, aan het
podium onder de preekstoel wordt
gewerkt en de avondmaalstafel uit de
Hessenwegkerk zal er een plek vinden. Om te
laten zien dat dit bij-de-tijd gebrachte oude
huis van God in Heemse een plaats is waar we
als samengegane wijkgemeenten een geestelijk
thuis mogen vinden. We hopen dat we
Pasen kunnen vieren in de kerk. De officiéle
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opening vindt dan plaats in het weekeinde
daarop, van 10-12 april. We zien er naar uit met
elkaar!

Intussen vieren we de diensten in de
Aerninckhoff, en daar hebben we de slag ook
goed in te pakken. Soms past het niet helemaal
in zaal ‘De Regenboog’ en is er een uitwijk naar
zaal ‘De Duif" Wat goed dat er ook met beeld en
geluid altijd weer een mogelijkheid is dat

we de bijeenkomsten meevieren, meebeleven.
Er gebeurt ook in dit opzicht door

vrijwilligers achter de schermen veel dat we niet
altijd zien maar ons als gemeente z6

voorthelpt. Stiekem hoop ik er op dat we telkens
zo'n extra ruimte nodig hebben - of

misschien twee diensten moeten houden in de
grote zaal van de Aerninckhoff!




In de vieringen in dit jaar kwamen er
onderwerpen aan bod, die vanuit de gemeente
zijn aangereikt. Het ging over thema’s als:
vergeving, ‘heb ik de kerk nodig om te
geloven?; en: 'hoe zit het nu met God en het
kwaad in de wereld?’ In de vorige Kerkklank
vindt u alle thema’s op datum genoemd.

U kunt de diensten nog een tijd terugluisteren
en -kijken via de website van de kerk. We
kunnen ons ook voorstellen dat het vragen
oproept of aanleiding is voor verder gesprek.
Trekt u dan gerust één van de voorgangers aan
het jasje als dat voor u geldt!

Er zijn nog genoeg mooie preekideeén blijven
liggen. Te zijner tijd kunnen we als voorgangers
daar nog eens een thema of Bijbelverhaal uit
behandelen. Genoeg te schatgraven denk ik zo!

In de vorige Kerkklank las u dat er een weer een
PKN-Heemse-volleybaltournooi georganiseerd
werd. Dat is inmiddels achter de rug. Een fijn
evenement, met een hapje en een drankje,
waarin spel en ontmoeting centraal stond.
Alweer werd de jeugd de winnaar van het
tournooi. Het leverde ook een mooie leus op.
Een vriendengroep die meespeelde omarmde
elkaar voor elke wedstrijd en riep een teamyell:
‘KERK, KERK, KERK, SAMEN STAAN WE STERKY' [k
was even benieuwd of ouderling Gerrit de
zondag daarop, bij de afkondigingen in de
dienst, ook de gemeente zou uitnodigen dat
samen te roepen. Maar dat gebeurde niet. Als
het net zoveel geestdrift oplevert als in de
sporthal, misschien niet eens zo'n gek idee!

Inmiddels in de veertigdagentijd voor Pasen
beland. Daarin zijn we wat ingetogener. De ons
vertrouwde teksten en liederen dragen ons in
deze tijd. Over de Heer Jezus die de weg naar
Jeruzalem gaat en weet dat Hij moet lijden
(Mat. 16: 21), dat Hij gaat volbrengen in de
veertig dagen alles wat over ons geschreven is
(lied 536: 1). Het is een tijd van bezinning, van
ons voorbereiden op en toeleven naar de
Paasdag. We mogen daarin ook de zorgen en
het lijden van mensen dichtbij en ver weg bij
de Heer brengen. U bent van harte welkom om
dat ook wekelijks te doen in het interkerkelijke
avondgebed in de Aerninckhoff op
donderdagavond. Het zijn goede gebedstijden
in een kleine kring. Ze beginnen telkens om
zeven uur.

De 27e maart, de vrijdag voor Palmpasen, willen
we weer een verjaardagsbijeenkomst houden.
Voor wie in februari en maart jarig was. We
beginnen om half vier in de Aerninckhoff, dan
hebben we nét iets meer tijd dan de vorige
keren, toen we om vier uur begonnen. Dan
vieren we in deze ingetogen tijd toch de
momenten die ons verheugen. Dat Jezus
koning is. En wij het leven uit Gods hand
ontvangen.

Nog meer fleurigs in dat weekend: op zaterdag
28 maart is er een voorjaarsbeurs in de
Aerninckhoff, waarin de natuur in huis gehaald
wordt. In de lente, in eieren en bloembollen ligt
een belofte, dat God een God is die altijd nieuw
leven wekt. Elders in deze Kerkklank vindt u
daarover meer, u bent er van harte welkom. En
zo leven we naar samen naar Pasen toe, waarin
we gedenken dat Jezus sterker is dan alle dood.

Daarin wensen we u goede dagen!
Mede namens mijn collega’s Martijn en Geralda,
Ds. Gijsbert Rohaan

1



Paasontbijt in Heemse

In de vroeg-christelijke kerk werd de nacht voor
Pasen wakend doorgebracht. Daarna had men
vroeg in de morgen een gezamenlijke maaltijd.

Zo deelden ze kun blijdschap over de opgestane
Heer en was die maaltijd teken van hun
onderlinge verbondenheid.

In 2003 zijn we in Heemse begonnen die traditie
nieuw leven in te blazen door als kerk de
Paasmorgen te beginnen met een gezamenlijk
ontbijt.

Ook dit jaar willen we op Paaszondag 5 april in
de Aerninckhoff die “traditie” in ere houden.
Hopend dat we veel gemeenteleden,
belangstellenden mogen begroeten. Opgeven
kan tot en met palmzondag 29 maart op de lijst
in de Aerninckhoff. Of bij Ineke Reiling
telefonisch: 0523-638202 of per e-mail:
vedacamp@planet.nl

Terugblik soeploop

Zondag 25 januari liep een groot aantal mensen
mee met de soeploop: een korte, gezellige
wandeltocht vol speelse opdrachten.

Aan het eind van de tocht wachtte in de
Aerninckhoff een heerlijke kop erwten- of
tomatensoep.

U ziet het: het was soep-er gezellig!
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4", Protestantse kerk
—‘ ’- wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

vacature
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Terugblik: gezamenlijke viering
NGK

Zondag 15 februari hadden we een gezamenlijke
viering met de NGK in de Levensbron. De kerk
zat vol, een mooie uitwerking van het thema:
Laat het zien. We hoorden uit teksten van
Mattels 5 dat je licht en zout bent als gelovige.
Het is je natuur. Dat heb je van God gekregen.
Daarna ging de tekst over een

praktijkvoorbeeld: hoe doe je dat licht en zout te
zijn in de wereld als je boos bent? De kinderen
verwerkten dit in hun eigen ruimtes en kwamen
terug met allemaal mooie knutsels.

Dankzij Hans Nieuwenhuis op de piano, werd er
ook volop gezongen met mooie liederen. Vooraf
en na afloop was er gelegenheid om bij te
praten met elkaar onder het genot van koffie en
wat lekkers. Kortom: het was weer een
geslaagde en inspirerende viering. De volgende
gezamenlijke viering is op 24 mei. Dan vieren we
gezamenlijk Pinksteren!
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Doopgedachtenisdienst zondag

1 maart

Middenin de veertigdagentijd gaan we een
zondag stil staan bij het feit dat we zijn gedoopt.
Wat betekent dat voor jou? Hoe belangrijk is de
doop in ons geloof? We gaan dit ook herdenken.
We lopen langs het doopvont waar we het
doopwater aan kunnen raken. We steken ook
een kaarsje aan. Je mag ook je eigen doopkaars
van huis meenemen. Voorganger: ds. Yvonne,
Jarno Dreschler speelt piano.

Op twee momenten in het jaar zijn er twee
gedenkdagen, waarop er speciaal gebeden (in
het voorjaar) en gedankt (in het najaar) wordt
voor de oogst en het werk. Op woensdag

11 maart a.s. worden wij uitgenodigd om te
bidden voor een zegen op het werk, maar ook
voor de nood in de wereld en zoveel meer.
Biddag is een belangrijk moment in het kerkelijk
jaar om ons bewust te zijn van de
afhankelijkheid van Gods genade. Hij is de Bron
van al het goede, wij zullen bidden voor Gods
zegen voor de samenleving en de wereld.



Bid met mij

Bid met mij in deze lange nacht.

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en
wacht.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet

En vertrouw op God want hij vergeet ons niet.
Zoon van God, wij bidden U,

U die zelf onze weg volbracht:

Houd ons vast en leid ons nu

Op de weg, die wij gaan door de lange nacht.
Door: Sela

Gemeente ochtend 15 maart:

Wegen naar de toekomst

We gaan dan met elkaar in gesprek over 'wegen
naar de toekomst'. Op zondag 18 januari is er
uitgelegd waarom het nodig is om hierover na
te denken en welke opties er allemaal zijn.
Zodat iedereen daar eens rustig over na kan
denken thuis. De gemeente ochtend is terug te
zien op ons youtubekanaal.

Het doel is om met elkaar een weg te zoeken
naar de toekomst. Hoe zijn we over 10-15 jaar
gemeente? Hoe willen we er dan uitzien? We
gaan daarom met elkaar op 15 maart een
richting kiezen. Zodat de kerkenraad daar de
komende jaren verder stappen in kan zetten.
We hebben vier opties genoemd die mogelijk
zijn: 1. zelfstandig blijven 2. fuseren met een
andere wijkgemeente van de PG Hardenberg -
Heemse (bijv. wijk Heemse of wijk Centrum). 3.
fuseren met alle wijken van de PG Hardenberg -
Heemse. 4. Een samenwerkingsgemeente
vormen met de NGK de Levensbron.

We hebben een kortere viering en gaan er deze
ochtend, via verschillende werkvormen, met
elkaar over in gesprek. Ook in kleine groepjes.
Maar je keuze geef je aan het einde individueel
(en anoniem) door. Waarschijnlijk gaat dat in de
vorm van een ranking. Wat heeft je eerste
voorkeur, wat je tweede enz.

De kerkenraad maakt hier een overzicht van en

koppelt in april de uitkomsten hiervan terug.
Dan hebben we als het goed is een richting om
op te gaan en beleid op te bepalen voor de
komende jaren.

Kun je er niet bij zijn? Dan kan je je ranking
mailen naar ds. Yvonne,
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl
Dat kan tot zondag 22 maart.

" * le toekomst

Paasproject Kindernevendienst

De weg van de hoop:

In de veertigdagentijd gaan we de weg van de
hoop. We horen hoe Jezus op weg gaat naar
Pasen: een weg van geluk, maar ook van
kwetsbaarheid.

Bovenal is het een weg van vertrouwen, dat God
een nieuwe toekomst schept. Op die weg roept
Jezus mensen met zich mee - in de verhalen
van toen en ook in de wereld van nu. Ga je mee
op de weg van de Hoop?

Reisbureau Warhoop:

De reis die we maken op de weg van de hoop
wordt elke week ingeleid door de medewerkers
van reisbureau Warhoop. Samen met hun
klanten leiden zij het thema en de
Bijbelverhalen in.

Naast deze introductie zingen wij iedere week
het lied Wij vieren feest opwekking 232.
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Over de verhalen:

De verhalen die we deze periode lezen, hebben
twee gezichten. Ze gaan over vrolijkheid en
geluk, maar ook over angst en verdriet. Juist die
verschillende gevoelens zorgen ervoor dat

ze steeds opnieuw de hoop ter sprake brengen:
hoop dat het beter wordt, vertrouwen dat het
goed komt.

We beginnen deze veertigdagentijd met het
verhaal van de verzoeking in de

woestijn, waarin Jezus veertig dagen in de
woestijn is en door de duivel op de proef wordt
gesteld.

Op de tweede zondag lezen we over de
verheelijking op de berg, waar Jezus

verandert en Mozes en Elia aan Hem verschijnen.
Daarna horen we over een bijzondere
ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij een
put, en op de vierde zondag over een

blinde man die weer gaat zien. Twee weken van
Pasen horen we over Lazarus, die gestorven is.
Als Jezus hem naar buiten roept, blijkt dat ook
zijn weg van de hoop nog niet voorbij is. Op
Palm Pasen gaat het over het open graf en de
verschijning van Jezus.

Tijdens de kindernevendienst lezen wij het
verhaal maar maken ook een verwerking die
past bij het verhaal. Op zondag 29 maart zijn dat
Palmpasenstokken. Hiermee willen wij na de
dienst richting het Blanckvoorthuis om daar met
elkaar te zingen.

Wellicht komt er ook weer een Paaspuzzeltocht
aan. Houdt u voor meer informatie onze
socials in de gaten?

Met vriendelijke groet,

Namens de kindernevendienst,
Paascommissie Gerdie Odink, Alexandra Rink,
Tamira Hesselink
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10 maart bioscoopfilm: My favorite cake

Om 20:15 uur wordt deze film vertoond in samenwerking met het filmhuis in de Bioscoop van
Hardenberg. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De kosten zijn 11,25 euro per persoon. U
kunt uw kaartje reserveren bij de bioscoop, vermeld u daarbij dat het de Zin In activiteit is.

11 maart Groepsgesprek: ‘Biddend leven’

o.L.v. Robbert Jan Perk en Martijn van Breden

Aansluitend aan de dienst op biddag is er in De Hof een vervolg op het eerder gehouden
groepsgesprek over bidden leven.

29 maart Oratorium: Van liefde ongekend

Om 19:30 uur is er in de Hoftekerk dit oratorium. Dit werk volgt het lijdensevangelie van Marcus en
bestaat uit twee delen: het lijden en sterven van Jezus en de vooruitblik op Zijn opstanding.
Koorzang wordt afgewisseld met schriftlezingen en samenzang. De koorpartijen worden
uitgevoerd door Te Deum Laudamus en projectkoor Frank en Vrij o.l.v. Frank Kaman. De toegang is
vrij, bij de uitgang is er een collecte voor het goede doel: Stichting Mpilo Foundation.

Jin in>
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A"h Protestantse kerk
W

Wijkpredikant
Vacature

jijkgemeente Baalder

Scriba

Gerda Blaak

Eiberhof 21

7772 GP Hardenberg
06-27382888
scribabaalder@gmail.com

De kerkdiensten
8 maart: we vieren samen het Heilig
Avondmaal. Ook dit jaar doen we dit staande in
een cirkel, iedereen naast elkaar. Voor diegenen
die niet lang kunnen staan, zetten we natuurlijk
wel een stoel klaar. We staan rondom een kruis
van tafels waarop het brood en de wijn staan.
De viering wordt geleid door Ds. Geralda
Rohaan. De passende begeleiding bij deze
eredienst zal uitgevoerd worden door Musette.
22 maart: tijd voor een “kerk en schooldienst.
Dit doen we mooi samen met de kinderen en
leerkrachten van de Elzenhof én de Oase. Dat
zijn altijd mooie diensten! Het thema is nu nog
niet bekend, maar het zal zeker een feestje
worden. Kom je ook? De Nu-Je-Onderweg Band
zorgt voor de muziek! Martijn van Breden is de
voorganger, kinderen en leerkrachten en de Nu
-je-Onderweg Band werken mee! Na afloop is er
weer koffie, thee en ranja. In de foyer kan er met
een kop koffie, thee of ranja na- en bijgepraat
worden. En als alle spullen voor de kerkdienst
zijn opgeruimd, is het natuurlijk tijd voor een
sportactiviteit én bijbehorende snack voor de
kinderen. Het is niet voor niets een sportzaal
natuurlijk. Uiteraard zijn alle diensten LIVE te
volgen op het YouTube kanaal PKN Baalder!
En.... als je wilt én kunt neem s.v.p. wat mee
voor de voedselkast! Die is van blijvende
waarde voor mensen die het krap hebben. De
diaconie zorgt er voor dat de boodschappen in
28& kast komen.

De volgende stap

Tijdens de kerkdienst van 11 januari hebben veel
gemeenteleden aangegeven bereid te zijn om
actief mee te helpen met het werk in de kerk.
Vanuit de gemeente is een grote betrokkenheid
en bereidheid getoond om op diverse gebieden
een steentje bij te dragen. Deze reacties laten
zien dat er een sterke verbondenheid is en dat
er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt
gevoeld voor het reilen en zeilen van onze kerk.
De werkgroep Toekomst en de WKR zijn erg blij
en dankbaar voor deze toezeggingen. Het is
bemoedigend om te zien hoeveel mensen zich
willen inzetten en open staan voor het
oppakken van taken.

In de komende weken zullen de leden van de
WKR contact opnemen met geinteresseerden.
Samen wordt gekeken hoe iedereen op een
passende plek kan worden ingezet, zodat de
juiste mensen op de juiste plaats terechtkomen.
Het doel hierbij is om de werkzaamheden goed
te verdelen, zodat ieders talent optimaal benut
wordt en de taken behapbaar en overzichtelijk
blijven voor iedereen. Laten we hopen dat deze
betrokkenheid aanstekelijk werkt en er nog
meer mensen zullen aansluiten bij het grote
netwerk aan vrijwilligers die we hebben in onze
kerk. Met deze gezamenlijke inzet wordt een
belangrijke stap gezet richting een
toekomstbestendige en gedragen PKN Baalder
waarin we verder mogen ontdekken in hoeverre
het Witharense model ons past en we op zoek
mogen gaan naar een nieuwe voorganger die
met ons de ingeslagen weg verder verkent.

Nieuws over het Baalder buffet

Een (hopelijk) frisse start!

Normaal is de eerste uitvoering van het Baalder
Buffet in januari. Maar helaas, op de gekozen
datum hadden we niet genoeg handen aan het
aanrecht om het door te laten gaan. Dus we
gaan geen nieuwe poging wagen om de eerste
gerechten in de pannen te krijgen. Hopelijk
kunnen we dan weer terecht in onze Wijk-



boerderij. Vertrouwde Wijkboerderij wilde ik
eigenlijk schrijven, maar dat is na de
verbouwing nog wel de vraag. Het zal denk ik
wel even wennen worden, maar koken in de
nieuwe keuken zal gauw een verademing zijn
ten opzichte van de oude omstandigheden en

de afgelopen maanden in de Kamp. En dus
gauw vertrouwd worden.

Graag willen we iedereen bedanken voor de
gastvrijheid in de Kamp. Vrijdag 28 februari
kun je weer aanschuiven bij het Baalder Buffet,
zoals elke vierde vrijdag van de maand. Vanaf
17.15 uur zijn de deuren geopend en word je
vriendelijk onthaald in de Boerderij aan de
Beekberg. Wat er geserveerd wordt blijft een
verrassing. Maar uiteraard wordt er wel
rekening gehouden met je dieet of eventuele
allergieén als je die hebt doorgegeven. Hoe doe
je dat? Dat kan op verschillende manieren. Het
makkelijkst is om te appen of te bellen naar
06-45254897. We noteren dan je naam en met
hoeveel personen als je wilt komen. Je kunt ook
een mail sturen naar
BaalderBuffet@gmail.com met de eerder
genoemde informatie. Uiteraard gaan we
zorgvuldig met je gegevens om.

Nu horen we wel eens:” ik zou wel graag eens
mee eten, maar de Boerderij is voor mij te ver
lopen vanwege mijn gezondheid”. Ook dat
moet niemand tegenhouden, want er zijn
dames en heren van het Boalder Noaberschap
die wel voor taxi willen spelen.

Als Nederlanders willen we ook natuurlijk weten
wat een maaltijd moet kosten. Volgens ons
hoef je het daarom ook niet te laten: € 3.00 p.p.
en € 1.00 voor kinderen onder de 12 jaar.

De overige data in 2026 zijn 28 maart, 24 april,
22 mei en we sluiten af op 26 juni.

Beroepingswerk

Naast dat we bezig zijn met hoe we in Baalder in
de toekomst kerk willen, is er natuurlijk de
situatie dat we op zoek gaan naar een nieuwe
voorgangetr. De profielschets is klaar, het
beleidsplan is klaar. We kunnen overgaan naar
het vormen van een adviescommissie. Deze
commissie zal bestaan uit leden van de
kerkenraad, een consulent uit het team
pastores(dominees) en uit gemeenteleden. We
staan aan het begin van het samenstellen van
die commissie.

De definitieve samenstelling van de commissie
volgt in maart.

Gerda Blaak,
Sriba Baalder.

Dankwoord van ds. Wim en

Gerda

Erg beduusd en erg bedankt! In het weekend
van 14 december mocht ik afscheid nemen. Op
vrijdag was er in de middag een receptie waar
vertegenwoordigers van alle wijken uit onze
PGHH waren en nog veel meer mensen. lk
kreeg heel hartelijke woorden en soms ook heel
hartelijke cadeaus. In de avond was er een
avond met mensen uit "onze wijk Baalder". Ik
(Gerda ook!!) werd warm in het zonnetje gezet
en erg prettig in de maling genomen. Daarbij 4
multomappen met a-4tjes met herinneringen
door jullie opgeschreven. Die heb ik al drie keer
gelezen, maar die verdienen het om vaker
gelezen te worden. En ook nog persoonlijke
cadeautjes soms en een cheque met geld
namens jullie allemaal! Die multomappen met
a-4tjes vond ik goud waard, de cheque geld
waard. Samen met Gerda ga ik naar Rome, van
jullie cadeau. Begin juni gaan we!

(voor vervolg zie blz. 30)
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A", Protestantse kerk
-‘ i wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

SoSoSo maaltijden

In de Veertigdagentijd worden deze maaltijden
gehouden in de kantine van de Beek. We
beginnen om 18:30 uur en het duurt tot 19:30
uur. We komen samen op dinsdag 10 maart en
24 maart. Voor opgave:
tjalling_alkema@hotmail.com

Baaldervelddiensten

Om de week hebben wij in sporthal de Beek
onze viering in de wijk. We beginnen om 10 uur
met de dienst, maar daarvoor is er al veel

22

gebeurd. Om 9 uur komt de kostersgroep de
zaal inrichten en klaarzetten, beeld en geluid
worden ingericht en de muziekinstrumenten
aangesloten. Er is ontmoeting en verbinding
met elkaar rondom de vieringen. We vinden dat
heel belangrijk in onze wijk. Van harte
uitgenodigd in deze Veertigdagentijd.

1 maart Avondmaal
15 maart Gemeente-overleg
5 april Paasfeest

Uitnodiging

We nodigen jullie van harte uit voor de
Baaldervelddienst op zondag 15 maart 2026.
We zeggen er gelijk bij dat dat belangrijk is voor
ons allemaal als wijkgemeente maar zeker ook
voor hen die onze vieringen in de Beek
geregeld bezoeken en de vele mensen die aan
de vieringen meewerken. Het gaat over meer
dan de diensten, dat weten we ook. In het
vorige nummer van Kerkklank is te lezen over
de verbinding die we in de toekomst willen
voortzetten. Maar hoe? Op welke manier?
Welke stip zetten we op de horizon?

Puzzel

In 2025 heeft de Algemene Kerkenraad
aandacht gevraagd voor de ingezette trend van
afname van het aantal leden en inkomsten van
de PG Hardenberg-Heemse en Radewijk.
Gevraagd werd om mee te denken over een
aanpassing in de organisatiestructuur waarbij,
door betere samenwerking tussen de
wijkgemeenten, met minder inzet van
middelen en medewerkers (predikanten en
kerkelijk werkers) meer gedaan zou kunnen
worden. Welke puzzel leggen we met elkaar?
Hoe ziet ons puzzelstukje eruit?



Aan de slag

Met veel mensen uit Baalderveld hebben wij
daarop nagedacht over onze kerk van de
toekomst. Duidelijk is geworden dat
veranderingen om ons heen, ook van ons als
kerkgemeenschap vragen om mee te bewegen
met de ontwikkelingen. Als wijkgemeente
Baalderveld hebben wij keuzes gemaakt die

daarbij aansluiten. Wij zijn niet van de lange
beleidstukken; we willen concreet aan de slag.
Meer samenwerking met andere
wijkgemeenten van de PKN Hardenberg,
Heemse en Radewijk staat daarbij voorop. Wij
zullen actief verdere verbinding zoeken en de
kansen om meer samen te werken proberen te
benutten.

Denkt u mee?

Wij willen in de wijk het omzien naar elkaar in
stand houden en inzetten op meer aandacht
voor de jeugd, door onder andere een goede
samenwerking met de basisschool de
Bloemenhof. Daarbij willen we het geheel van
onze PG.H.H. niet uit het oog verliezen. De Hof
(voorheen de Hoéftekerk en Schakel) wordt

langzaam getransformeerd naar een
ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte
heeft aan contact en die iets nodig of iets te
bieden heeft. Als wijkgemeente willen wij meer
gebruik maken van de mogelijkheden die dit
Huis van verbinding biedt.

In de Beekdienst op zondag 15 maart willen wij
graag een moment stil staan bij deze
ontwikkelingen en dit met elkaar bespreken. Wij
zijn benieuwd naar ieders mening en hopen
elkaar op dat moment te treffen. Hoe zijn wij
samen kerk in Hardenberg en wat kunnen wij
daar samen aan bijdragen?

Vespers in de Veertigdagen

We zijn al een poosje onderweg in de
Veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Dat is het thema van de drie vespers die we
vieren op de zondagen 8, 15 en 22 maart. De
vespers beginnen om 19.00 uur in de Opgang te
Radewijk. Ze zijn bedoeld voor onze gehele
P.G.H.H. en voorbereid en uitgevoerd door onze
bovenwijkse commissie. Dank aan hen. Na
afloop van elke vesper is er gelegenheid om
elkaar bij de koffie te ontmoeten. Namens de
liturgiecommissie wensen wij jullie een zinvolle
tijd toe, op weg naar het Paasfeest.

Vespers in de stille week

De drie dagen van Pasen zijn jullie welkom in de
vespers in de Opgang te Radewijk.

Op de Witte Donderdag is er de Tafel van de
Heer, we lezen op de Goede Vrijdag het
Evangelie en op de Stille Zaterdag beginnen wij
de Paaswake buiten in de tuin bij de kerk. We
brengen de nieuwe Paaskaars in de kerk.

Er zijn doorgaande lezingen uit het Evangelie, er
is gebed en stilte, liederen en passende muziek.
Op 2 april, witte donderdag, leidt Bert Broers de
vesper, aanvang 19:30 uur.

Op 3 april, goede vrijdag (19:30 uur) en 4 april
stille zaterdag (21.00 uur) is de liturg Piet
Langbroek. Pianist Kees Kuiper begeleidt en
zingt met de cantorij Baalderveld.

Wij wensen elkaar een goede stille week voor
Pasen toe.
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&%, Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Centrum

Predikant/Waarneming
Pastoraat:

Ds. Robbert Jan Perk

Contact via Rolf Veneman
06-36193547
rolfveneman1974@gmail.com

Wijpredikant: Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op
dinsdag en donderdag

Scriba:

Gea Zagers - Dam

Burg.Schuitestraat 20

06-10062579
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Op weg naar Pasen

Al sinds de vroege kerk staat de
Veertigdagentijd in het teken van soberheid,
inkeer en bezinning. De protestanten hebben
zich verzet tegen uiterlijke vormen van
vroomheid, maar toch komt er meer ruimte
voor praktische gebruiken als meer aandacht
voor Bijbel lezen of vasten. De website
www.petrus.protestantsekerk.nl geeft veel
achtergrond informatie en manieren om de
focus te leggen op het lijden en sterven van
onze Heer Jezus en toe te leven naar Zijn
opstanding op Paaszondag.

Wij attenderen u graag op de vesperdiensten
die in de Veertigdagentijd gehouden worden in
De Opgang te Radewijk. Daarnaast zijn er
diensten in de Hoftekerk op Goede Vrijdag (3
april) waarin Martijn van Breden zal voorgaan
en op Paaszondag (5 april) met als voorganger
ds. Elly Veldman-Potters. Mocht u de
Paasvreugde de volgende dag nog willen
voorzetten; Op tweede Paasdag is er een
Paasjubel in Heemse om 9.30 uur achter de
Witte of Lambertuskerk (bij slecht weer in de
kerk).
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De Hof, huis van verbinding
Sinds zondag 15 februari loopt het even iets
anders rond onze kerk, letterlijk gezegd. De
verbouwing van De Hof is begonnen en
daardoor is de hoofdingang afgesloten omdat
de eerste helft van de benedenzaal aangepakt
gaat worden. Een aantal weken later zal de
andere helft onder handen genomen worden.
Meer informatie leest u verderop in de
Kerkklank. Het is een beetje behelpen voor en
na de kerkdiensten, maar wij krijgen er wel iets
prachtigs voor terug!

Vacaturetijd

Op het moment van schrijven is de vacature
voor onze wijkgemeente nog niet officieel open
gezet. Dit heeft te maken met de toestemming
die de classis moet afgeven voordat wij verder
kunnen gaan met het bereidingsproces in onze
gemeente. De Algemene Kerkenraad is hiermee
bezig. Onze beroepingscommissie heeft
ondertussen weer vergadert. Er zijn namen
voor mogelijke kandidaten binnengekomen
welke de commissieleden gaan bekijken of
deze predikanten passen bij onze gemeente.
Wordt vervolgd...




Pastorale hulp ds. Robbert Jan

Perk

Wij zijn blij met de hulp van ds. Robbert Jan Perk
in het pastoraat binnen de wijk Centrum. Mocht
u iemand weten in de wijken van ds. Perk
(voorheen wijken ds. Noordmans) die een
bezoek kan waarderen, of stelt u het voor uzelf
op prijs, dan moedigen wij u aan om dit door te
geven. Dat kan via contactpersoon Rolf
Veneman (telefoon: 06-36193547, mail:
rolfveneman1974@gmail.com). Het zou jammer
zijn als er weinig invulling is voor zijn pastorale
bezoeken.

Werkgroep Pastoraat

De werkgroep Pastoraat denkt na over de
Pastorale zorg in onze wijkgemeente. In
opdracht van de kerkenraad denken zij na hoe
in de toekomst wij het pastoraat vorm kunnen
geven. Met minder vrijwilligers en veel mensen
waar wij naar om willen zien is dat best een
uitdaging. De werkgroep gaat hier voorstellen
voor maken. Qok op andere manieren zet de
werkgroep zich in: Dit jaar willen wij
verjaardagen van onze senioren vieren in de
kerk. Een predikant die veel bij verjaardagen op
visite komt is niet haalbaar in onze praktijk, dan
is dit een mooi alternatief. Meer informatie
volgt.

Wijkfonds Centrum

Als wijkgemeente hebben wij een wijkfonds
waaruit wij bepaalde activiteiten in onze wijk
betalen. Denk bijvoorbeeld aan de
chocolademelk na de Kerstnachtdienst, het
Paasontbijt, de muzikanten en koren die
meewerken aan onze kerkdiensten, invulling
van wijkavonden. Natuurlijk willen wij dit
wijkfonds op peil houden om dit te kunnen
blijven doen! Geregeld zijn er gulle giften bij
verjaardagen of spontaan voor het wijkfonds.
Maar we willen graag dit binnenkort breder
onder de aandacht brengen om een bijdrage te
kunnen doen voor wie wil én kan. Bij de
komende nieuwsbrief in onze wijk zal een

QR-code bijgevoegd en zullen we andere
manieren aanbieden om een bijdrage te kunnen
doen. Bent u alvast op de hoogte.

Samen met mijn collega’s Elly en Robbert Jan
wens ik u een inspirerende Veertigdagentijd
toe!

In Christus verbonden,
Martijn van Breden
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Kijk!

Laat je verrassen door het werk van
Gods Geest’
i |

[ |
0

AALIA 3A NI LSNNXA

15 maart 10.00 uur
(‘é)‘ De Hoftekerk Neeltje Jonkers

Expositie in de Hoftekerk tijdens de dienst

Op 15 maart is er een kerkdienst rond het jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van
Gods Geest'!

Een groep vrouwen heeft zich weer verdiept in dit thema. Thuis is ieder op haar manier ermee aan
de slag gegaan. Zo zijn er weer prachtige kunstwerken tot stand gekomen. Het is bijzonder om te
zien hoe een tekst, afbeelding of gesprek met elkaar mensen inspireert, aan het denken zet. Het
werk van de Geest!

Omdat de Hoftekerk opgeknapt wordt is een expositie niet mogelijk. Wel zullen de kunstwerken in
de kerk zichtbaar zijn. De dienst en het leerhuis worden geleid door Neeltje Jonkers.

We hopen natuurlijk dat bezoekers van de dienst na afloop met de kunstenaars in gesprek kunnen
gaan. En anders is er een tweede mogelijkheid : 12 april 10.00 uur in De Opgang in Radewijk, waar
tot 9 mei de expositie te zien zal zijn.

Rianne Leemhuis
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Schilderij Berry Brugman

In de Hof hangt al geruime tijd een schilderij
van Berry Brugman (Almelo, 1915-1996).

Er zijn verschillende meningen over het
schilderij, daarom hebben wij eind vorig jaar
uitleg gegeven over het schilderij. In de
Kerkklank van oktober 2025 staat wat
achtergrondinformatie over Brugman en het
meest aannemelijke verhaal waar het schilderij
over gaat, de vlucht van Lot. Misschien is
hierdoor uw kijk op het schilderij verandert? Of
het mooi is of niet laten we in het midden.
Naar aanleiding van het artikel in de Kerkklank
zijn er een aantal reacties binnen gekomen.
Deze aanvullende informatie willen wij dan ook
graag met u delen.

Met belangstelling heb ik het artikel over Berry
Brugman gelezen. Jammer dat niet genoemd
wordt dat hij jarenlang tekenles gaf op de HBS Jan
van Arkel. Ik herinner mij nog goed dat we vaak
buiten gingen tekenen. Achter de Witte of
Lambertuskerk of bij Welgelegen bijvoorbeeld.
Misschien is het zo dat de school, toen hij daar
wegging, het schilderij aan de kerk heeft
geschonken.

Volgens mij hing het schilderij al sinds de
ingebruikname (1968?) van "de Schakel" in de
grote vergaderzaal boven. In de notulen van de
Kerkenraad Algemene Zaken of de Commissie van
Beheer, zoals deze instanties indertijd werden
genoemd, zal rond de ingebruikname vast wel iets
vermeld staan over de oorsprong van het
schilderij.

Het lijkt erop dat het schilderij door iemand of een
instantie is geschonken. Aanschaf van (dure)
kunst paste indertijd volgens mij sowieso niet in
het beleid van een dienstbare kerkgemeenschap.
Berry Brugman was een religieus mens en
misschien heeft hij het schilderij zelf wel
geschonken.

Alles wat ik weet is "waarschijnlijk" of "gehoord
van". Het verhaal wat ik heb gehoord is, dat dhr.
Heiloo, die in de commissie Schakel zat, leraar was
op de toenmalige HBS "Jan van Arkel" En Berry
Brugman gaf aan die school tekenles. Via dhr.
Heiloo is dat schilderij bij de opening van de
Schakel aangeboden door "waarschijnlijk" de
kerkgemeente. Helaas is het archief niet meer in
Hardenberg, maar in Zwolle.

Hartelijke groet,

Rianne Leemhuis en Hermanna Dogger
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In herinnering

Cornelia Nijenhuis - Bons

Corrie werd geboren op 24 november 1939 in
Leeuwarden, als 2e dochter van Hendrik en
Catharina Bons. Haar kindertijd werd
gekenmerkt door de oorlog, weinig geld en de
geboorte van nog 2 zusjes. Na haar schooltijd is
ze gaan werken op de vliegbasis in
Leeuwarden, waar ze door weer en wind op de
fiets naar toe ging.

Corrie ontmoette in 1965 Hendrik Jan Nijenhuis,
met wie ze in 1967 is getrouwd. Zo verruilde ze
Friesland voor Hardenberg, waar ze zich al snel
thuis voelde. Helaas hebben zij geen kinderen
mogen krijgen, maar Corrie heeft haar hele
leven gewijd aan zorg en toewijding voor haar
naasten.

In 1998 overleed Hendrik Jan, waar ze veel
verdriet van had. De laatste jaren werd Corrie
steeds minder mobiel. Toen het zelfstandig
wonen in de Salland niet meer ging, is ze
verhuisd naar Oostloorn. Daar had ze het
enorm naar haar zin, maar haar gezondheid
ging steeds verder achteruit.

De laatste keer bleek
ze erg ziek te zijn, en
kwam ze er ditmaal
niet meer bovenop.
Op donderdag 22
november hebben
wij met een dienst in
de Hoftekerk
afscheid van haar
genomen met de
woorden uit psalm
23, de Heer is mijn Herder. En het koor
Mensana, waar Corrie lange tijd bij gezongen
heeft, zong “een boog in de wolken als teken
van trouw”.

Die boog stond ook boven het leven van Corrie
Nijenhuis en zei tegen haar "Ik ben er ook voor
jou" In dat vertrouwen hebben wij het lichaam
van Corrie uit handen gegeven.

Jan Timmer

Elisabeth (Betty) Dunsbergen - van Wilgenburg

Laat mij slapend op u wachten...

Wanneer ik eenmaal, onverwachts, zou sterven,
mijn lieve kind’ren, wees dan niet ontdaan.

Ik mocht in 't leven zoveel goeds verwerven;
Gods liefde heeft steeds om mij heen gestaan.

Op 15januarij.l. overleed op de gezegende
leeftijd van 86 jaar Elisabeth ( Betty)
Dunsbergen-van Wilgenburg, echtgenote van
Hendrik Johan Dunsbergen (overleden
13-08-1991). Moeder Dunsbergen was een
sterke wilskrachtige vrouw die samen met haar
man en 5 kinderen een echt ondernemersgezin
vormde. Drukkerij Olthof aan de Bruchterweg
was hun lust en hun leven. Met grote precisie
en taalgevoel zorgde Betty er voor de liturgién
en kerkbode tot in de puntjes verzorgd werden
gedrukt. Toen haar manin 1991 wegviel en
Betty met haar kinderen er alleen voor stond,
hebben ze het samen gerooid op een
bijzondere wijze.

2é—let ontvallen van dochter Lise in 2024 liet

diepe sporen van
verdriet en gemis achter
in haar leven en bij haar
kinderen. De laatste tijd
werd Betty verzorgd in
Clara Feyoena Heem.
Op vrijdag 23 januari
hebben we afscheid van
haar genomen in een
dankdienst in de Lariks,
waar we de woorden
overdachten van Psalm
139 vers1: Heer Gij doorgrondt en kent mij. Die
krachtige geloofsbelijdenis die voor Betty van
grote waarde was en tot steun. Hij kent ons bij
onze naam en Hij heeft ons lief in tijd en
Eeuwigheid. Aansluitend hebben we haar
begraven bij haar man op de begraafplaats
aldaar, uitziende naar de dag van Christus
wederkomst. Wilt u de kinderen, kleinkinderen
en de wederzijdse families in uw liefde en
gebeden gedenken. DsR. J. Perk




In herinnering

Wolter Wiersma

Op 5 januari is Wolter Wiersma overleden op 78
jarige leeftijd. Wolter woonde met Geke aan de
Beekberg 124. Wolter werd geboren op 16 april
1947 en groeide op in Bergentheim. In dat
gezin waren er 10 kinderen. De vader van
Wolter was stationsbeambte en in navolging
werd Wolter ook een spoorman. Hij begon eerst
als vakantiewerker in Emmen, toen werd de
standplaats Deventer, en daarna Olst,
Eindhoven en Zwolle. En in dat werk groeide hij
door van chef tot aan spoorwegbeveiliger. Het
was zijn werk en zijn hobby en hij kon er
prachtig over vertellen.

Op 1 mei 1968 zijn Wolter en Geke getrouwd. Ze
kregen 3 kinderen llse, Ruerd en Sybran. Ruud,
Bianca en Miranda werden hun schoonkinderen
en Belana, Rolf-Arend, Nina, Jorn en Isa hun
kleinkinderen. Het was een groot verdriet toen
lise ziek werd en op 16 mei 2017 stierf!

Het jaar daarop kreeg Wolter een
hersenstaminfarct en de diagnose parkinson
werd gesteld. Meer en meer werd de zorg voor
Wolter een hele dag- én nachttaak voor Geke.

Het was een hele
schok toen hij
onverwachts is
overleden.

De trouwtekst van
Wolter en Geke uit 1
Kor. 13:'Geloof,
hoop/vertrouwen en
liefde] was in dit
gezin ook een werk
in uitvoering. Metdie
woorden is afscheid
genomen en ook met het geloof en het
vertrouwen dat er een weerzien zal zijn na onze
aardse reis.

We wensen Geke, de kinderen en kleinkinderen
en allen die in zijn leven betrokken waren
sterkte toe om dit verlies te dragen.

Ellen Kolthof

Jantje Faber

Hier zullen wij komen

Om de stilte te zoeken

De namen te lezen

Om niet te vergeten wie ons is voorgegaan
Om onze eigen dagen te tellen en te leven
In het licht van God ogen

Met deze treffende woorden hebben we in de
Stephanuskerk op 10 februari j.I. afscheid
genomen van Jantje Faber. Zij overleed op 3
Februari op de gezegende leeftijd van 96 jaar,
liefdevol omringd door haar zes kinderen.
Haar man, Eise Alberts, overleed op 3 Februari
2020. Zijwoonde de laatste jaren hier in
Hardenberg aan de Burgemeester Bramerstraat
162. Haar draagkracht, wijsheid en visie heeft
veel betekend voor haar kinderen en klein en
achterkleinkinderen. In de dankdienst voor haar
leven stonden we erbij stil, hoe zij op haar
levensweg verschillende momenten had
gekend van moeite en zorg, die veel van haar
krachten hadden gevraagd. De oorlogsjaren
die ze meemaakten, de zorg voor haar man en

kinderen. Gelukkig
kwamen ook blijde en
dankbare momenten
langs. Vooral de laatste
jaren waren goed en
waardevol. Met veel
liefde en betrokkenheid
leefde Jantje mee als
moeder, groot- en
overgrootmoeder met
het leven van haar
kinderen. Handwerken was haar lust en leven.
In de dankdienst hebben we samen stil gestaan
bij de woorden van Ps 33:20: onze ziel
verwacht de Heer, Hij is onze hulp en schild.
Na afloop van de dienst heeft de begrafenis
plaats gevonden op de algemene begraafplaats
“Dennenhof” in Den Ham.

Wij wensen de kinderen veel moed en sterkte
toe de komende tijd; we bevelen hen van
harte uw liefde en voorbede aan.
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(Vervolg van pagina 21)

En toen zondag de dienst in de Kamp. lk ben
beduusd van heel veel lieve reacties.

Dat moet - in de goede zin van het woord - zoals
een koe heel lekker gras at en het nog eens van
de ene maag naar de andere herkauwt. Dank
voor al die lieve woorden, kaartjes, cadeautjes.
De meeste mensen heb ik persoonlijk bedankt.
Maar op niet ieder cadeautje stond een naam of
ik was die even kwijt. Dus, heb ik je niet
persoonlijk bedankt, weet dan dat ik er wél
dankbaar voor ben. Daarna was er nog de
kerstnachtdienst als toetje.....

En nu dus de nieuwe levensfase voor mij.

Raar: zomaar geld op je rekening van het
pensioenfonds! Blij mee. En jullie hebben met
elkaar een inspirerende dienst voor de
toekomst gehad in januari! Dat maakt me heel
blij! Want dat hoop ik heel erg: voor jullie/onze
gemeente een inspirerende toekomst! Met God,
met elkaar. Kortom: erg beduusd (prettig) van
alles én erg dankbaar.

Hartelijke groet, ook van Gerda, ds. Wim!

’!




"Samen Zingen"

INTERKERKELIJKE SAMENZANG

"Liederen van toen en nu"

Hardenberg

ORGEL

RONALD IJMKER

VLEUGEL

KLAASJAN

Zaterdag ‘%

14 maart 2026
Hoftekerk
Hardenberg

Aanvang 19.30 uur

A R T

COLLEC'l;E:.
VECHTDALHUIS

HARDENBERG
e B - L, SIS

GRATIS PARKEREN ONDER HET GEMEENTEHUIS

WWW.SAMENZINGENHARDENBERG.NL 31 i

NL 12 TRIO 0320 5907 39 T.N.V. G.W. VLOT O.V.V. DONATIE SAMEN ZINGEN HARDENBERG

Na afloop koffie/thee
Toegang gratis

AL

d




In herinnering

Bé Hoegen

Hier op de grens van het bestaan laten we jou met
tranen gaan

We zijn ontheemd, verdrietig en verward wij
bidden:

Houd ons overeind God geef uw licht in deze tijd
Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart

Deze woorden klonken afgelopen woensdag 11
februari bij het afscheid van Bé (Berend)
Hoegen, die op 3 februari overleed op de
gezegende leeftijd van 97 jaar. Hij was sinds 9
mei 2011 weduwnaar van Jantje
Hoegen-Bennink en woonde aan de Jacob van
Riemsdijkstraat 32. Voor zijn vier dochters en
hun partners, kinderen kleinkinderen heeft Bé
veel mogen betekenen door zijn liefde,
wijsheid en raad die hij hen gaf. Ock in zijn
werkzame leven had hij oog en hart voor zaken
die aandacht vroegen en kwam hij op een
goede manier voor mensen op. Wijsheid en
vastberadenheid en respectvolle omgang
sierden zijn leven. In zijn levensverhaal waren
er een paar momenten die hem sterk gevormd

hebben : zoals de
oorlogsjaren en de jaren
dat hij in Indonesié als
soldaat verbleef. Hij
mocht daar graag over
vertellen.

In de dankdienst in de
Lariks hebben we
samen de rake woorden
over de wijsheid uit
Spreuken 4 vers 1 tot en met 9 overdacht. De
wijsheid die je biddend ontvangt en uit mag
delen tot zegen voor degene van wie je houdt.
De wijsheid, die troost geeft als je dierbaren
moet missen. Na afloop van de dienst hebben
we Bé begraven op de begraafplaats de
Larikshof.

Laten we de kinderen, en verdere familie in
onze liefde en gebeden gedenken.

Ds. Robbert Jan Perk

Gerrit Jan Bruggeman

Gerrit Jan werd geboren op 13 juli 1949 aan de
Radewijkerweg 49. Hij woonde daar met zijn
ouders, zijn zus Diny en een tante.
Na de openbare basisschool in Radewijk ging hij
naar de landbouwschool in Hardenberg en
vervolgens ging hij werken op de boerderij.
Lange tijd heeft Gerrit Jan voor zijn ouders en
tante gezorgd.
In 1972 leerde hij Dina Willink kennen op het
Den Veldigerfeest. In 1975 zijn ze getrouwd en
zijn ze gaan wonen aan Radewijkerweg 49a. Ze
kregen twee kinderen: Evelien en Hendrik Jan.
Gerrit Jan heeft diverse bestuurlijke functies
vervuld binnen de school en de kerk in
Radewijk.
In 1986 werd Dina ziek. Samen hebben ze deze
periode tot haar overlijden in 2024 met alle ups
en downs doorstaan.
Gerrit Jan is altijd op de boerderij blijven wonen
en werken, tot hij tien jaar geleden problemen
kreeg met zijn been en het geamputeerd moest
32

worden. Na maanden van revalidatie mocht hij
weer naar zijn vertrouwde huis terug.

Hij hield ervan om samen te eten bij de
Noabermaaltijden in De Heugte. En er waren de
tradities: met Pasen eieren eten en met Oud en
Nieuw tafelen.

De wekelijkse bezoeken aan dagopvang ‘t
Oolderluk Hoes vond hij fijn.

Beetje bij beetje moest hij inleveren en op
maandag 2 februari is hij rustig van ons heen
gegaan.

Tijdens de rouwdienst lazen we uit Romeinen 8
en Psalm 23, teksten die Gerrit Jan bij het
overlijden van Dina heeft uitgezocht. God
staat voor je klaar en leidt je altijd, ook over de
laatste grens heen.

We wensen zijn familie sterkte en Gods
nabijheid toe.

Bert Broers



In herinnering

Rita Bosscher - Wolbink

‘Ze was iemand die het leven kleur gaf. Ze was
eigenzinnig, liefdevol, gelovig en creatief! Zo
omschreven de kinderen hun lieve moeder.
Rita Bosscher woonde al een geruime tijd in
zorgcentrum Clara Feyoena Heem. Door
dementie raakte haar familie Rita steeds verder
kwijt, de ziekte had haar ingehaald. Op 9 januari
2026 mocht ze dit leven loslaten. Ze werd 78
jaar oud.

Haar geloof was een rode draad in haar leven.
Uitspraken als ‘lk praat de hele dag met Hem'
onderstreepte dat geloof en de anekdote over
‘We love Jesus, we don't steal’ Het maakte dat
ze een groot hart had voor mensen, en in het
bijzonder voor het werken met kinderen en
jongeren rond de kerk. Rita kon daar goed haar
creativiteit in kwijt. Haar hart ging natuurlijk
ook uit naar haar eigen gezin, haar man André
en hun kinderen Lydia, Martin en Marieke. Je
kon altijd bij haar terecht, dat merkten ook
vrienden en vriendinnen. De deur stond altijd
open.

Rita genoot van het leven: vakanties (het liefst 4

weken lang),
fietstochten,
kruiswoordpuzzels
en achterop de
motor bij André.
Ze mocht graag
schilderen,
borduren, breien
en pianospelen.
Ook was ze een
lieve oma voor
haar kleinkinderen en paste ze graag op.
Tijdens de vakanties werden lange
bergwandelingen gemaakt, de lengte was de
kinderen vaak te lang. Dan zei Rita: “Nog even
om het bochie kijken" terwijl het nooit het
laatste was. Nu mocht Rita het laatste stukje van
haar leven, na het laatste bochie, haar Heiland
te ontmoeten. En de familie, die lopen nog een
stukje verder. Daarbij wensen wij hen Gods
liefde toe.

M.J. van Breden

Klazina Leideman - Grootoonk

Naast Sina lag op een tafeltje haar dagboek, ze
las er elke avond uit. Ze pakte het en sloeg het
open: ‘God neemt u bij de hand en zegt: “Ik
help u”. Sina Grootoonk werd geboren in
Heemserveen, een gezin van 8 kinderen. Ze
volgde de huishoudschool en kwam aan het
werk in het gezin van dokter Bakker. Een
dochtertje had extra aandacht nodig, wat Sina
met liefde verzorgde. Nadat Sina getrouwd was
met Harm Leideman in 1966 bleef ze nog een
periode in dienst, maar later vroeg het eigen
gezin en zorg voor ouders meer tijd. Ze was een
zorgzame moeder die zorgde voor een warm
nest voor haar vier kinderen. Ook de
kleinkinderen waren dol op oma. Sina hield van
de natuur, ze kon genieten van het mooie
uitzicht in Collendoorn vanuit hun huis en alle
bloemen stonden er piekfijn verzorgd bij. Ze
was een precieze vrouw en had graag de regie
zelf in handen. Tegelijk was het een bescheiden
vrouw. Ze heeft genoten van het leven, van

vakanties en
fietstochten, van het
liefdevolle huwelijk
met Harm dat duurde
tot zijn overlijden in
2014. Het leven heeft
moeilijke periodes
gekend, maar ze vond
altijd weer de moed
om door te gaan ook
toen haar gezondheid
minder werd. Een
paar dagen voor kerst werd duidelijk dat het
einde van haar leven naderde. Sina kon er vrede
in vinden om haar geloof in God die haar bij de
hand neemt, ook veilig naar de overkant. Sina
Leideman overleed op vrijdag 16 januari 2026
in de leeftijd van 83 jaar. Wij wensen haar
familie Gods nabijheid toe.

M.J. van Breden
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Kosten abonnement Kerkklank
Al een aantal jaren betalen gemeenteleden die
Kerkklank gedrukt thuisgestuurd krijgen
hiervoor € 15 per jaar. De meeste abonnees
betalen dit bedrag door automatische incasso.
Jaarlijks ontvangt u dan 10 nummers van ons
informatieblad. Een digitale versie van de
nummers van Kerkklank staat ook op de site.
Kerkklank digitaal lezen is gratis.

De laatste jaren zijn zowel de drukkosten als de
kosten van verzenden van Kerkklank gestegen.
De doelstelling om Kerkklank kostenneutraal te
maken en te verspreiden gaat niet meer op: de
kosten zijn hoger dan de abonnements-
opbrengsten. Het CvK heeft daarom besloten
om de jaarlijkse bijdrage voor de 10 nummers te
verhogen naar € 20 per jaar.

Gemeenteleden die een automatische
machtiging hebben afgegeven voor het
abonnement op Kerkklank zullen eind april dan
ook zien dat het nieuwe bedrag wordt
afgeschreven. Gemeenteleden die zelf
zorgdragen voor betaling worden gevraagd om
het nieuwe bedrag over te maken. Wanneer u
(door deze prijsverhoging) niet langer prijsstelt
op toezending van Kerkklank (en deze
bijvoorbeeld digitaal wilt gaan lezen) dan kunt
u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.
Het liefst door een mail te sturen naar
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl
waarin u aangeeft dat u het bezorgde
abonnement wilt beéindigen. De automatische
incasso zullen wij dan ook stopzetten.
Telefonisch kan ook; 0523-680833. Wanneer er
geen medewerker aanwezig is kunt u een
bericht inspreken. Leest u Kerkklank nu digitaal
maar wilt u in de toekomst graag 10 keer per
jaar voor € 20 een gedrukt exemplaar, dan kunt
u dat ook via hetzelfde mailadres of
telefoonnummer doorgeven.

Als College van Kerkrentmeesters hopen we dat
u begrip hebt voor deze noodzakelijke
prijsverhoging.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Dogger, penningmeester.
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Zondagavond 29 maart: Van
Liefde ongekend

Een bomvolle Hoftekerk kon het afgelopen jaar
genieten van de uitvoering van het oratorium
‘Het Nieuw Jeruzalem’ Op Palmzondagavond 29
maart wordt in dezelfde kerk nog een keer een
oratorium uitgevoerd, deze keer met als titel
‘Van Liefde ongekend Dit grote muziekstuk,
met teksten van Hans de Ruiter en muziek van
Johan Bredewout, neemt de luisteraar op een
indrukwekkende manier mee in het
lijdensverhaal van Jezus, maar geeft ook alvast
een doorkijk naar Pasen. In het oratorium
wisselen koorzang en gesproken teksten elkaar
af. Ook is er samenzang. Het geheel krijgt een
extra dimensie door geprojecteerde beelden.
De teksten worden gelezen door voorgangers
van verschillende kerkgemeenschappen in
Hardenberg.

De koorzang wordt uitgevoerd door gemengd
koor Te Deum Laudamus uit Hardenberg en
projectkoor frank en vrij. De muzikale
begeleiding is in handen van gerenommeerde
musici: Erica Vogel (dwarsfluit), Diana Abspoel
(hobo), Maurice van Dijk (trompet), Thijs Musch
(trompet), Strijkkwintet Che Vanno, Erik Zweers
(slagwerk), Henk van der Maten (orgel) en Henry
Huisjes (piano). Het geheel staat onder leiding
van dirigent Frank Kaman.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot
ongeveer 21.00 uur. De kerk gaat open om
19.00 uur. Dankzij steun van diverse sponsoren
is de toegang geheel gratis. Bij de uitgang is er
wel een collecte voor stichting Mpilo
Foundation.

Van harte welkom!



He rOJectkoor frank en vrij.
o.l.v. Frank Kamanf-

> van Dijk, trompet
. sch, trompet
kwintet Che Vanno
_weers slagwerk

k van der Maten, orgel
gnry Huisjes, piano
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In herinnering

Gerrit Jan Otten

Op 2 februari overleed hij in de leeftijd van 79
jaar. Hij woonde Gedempte Haven 13. Gerrit Jan
werd geboren in Collendoorn als vierde van vijf
kinderen. Hij ging als jongeman van 16 werken
bij Brunink. Bijna 44 jaar heeft hij hier met veel
plezier gewerkt, er werd steeds meer een
beroep gedaan op zijn ervaring en
vakmanschap. In 1964 leerde hij Hennie
Hekman kennen. Ze trouwden in 1968, niet
lang daarna gingen ze wonen aan de
Rheezerweg. De zoons Eri, Jan en Wilko werden
geboren. De sfeer thuis was prettig, er was rust,
reinheid en regelmaat. Gerrit Jan was erg
handig. Hij heeft veel mensen geholpen met
klussen. Vrijwilligerswerk op allerlei gebieden
deed hij met liefde. Ook in de kerk was hij actief,
jarenlang als ouderling, de laatste jaren -
Hennie en hij waren in het centrum komen
wonen - als contactpersoon in Qostloorn. Het
geloof was belangrijk en levend voor hem. Dat
uitte zich o.a. in de kerkgang, het bidden en
bijbellezen en daar op een fijne manier over
doorpraten. Samen genoten Hennie en Gerrit

Jan volop van hun
tien kleinkinderen.
Een groot verdriet is
het overlijden van
hun zoon Eri. Ze
hebben zich daarna
enorm ingezet voor
hun schoondochter
en de kleinkinderen.
In de herfst van 2025
blijkt dat Gerrit Jan
ongeneselijk ziek is. Met hulp van familie en
thuiszorg kon Hennie hem thuis verzorgen, tot
hij stierf. Jezus leeft - en ik met Hem' was het
getuigenis van Gerrit Jan op de rouwkaart en in
de afscheidsdienst in de Hoftekerk. Hij werd
begraven op Hoogengraven. Vrede en troost
wensen we Hennie, de kinderen en
kleinkinderen toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Jansje Breukelman-Lucas

Jansje Lucas werd geboren in Heemse. Ze
groeide op in een hecht en liefdevol gezin,
samen met haar twee zussen. Als tiener maakte
ze de oorlog mee; het was in die tijd dat

ze naar de huishoudschool ging. Ze ontmoette
Jo Breukelman, en trouwde met hem. Ze kregen
samen drie kinderen, Herma, Hans en Rita. En
later schoonkinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Ze werkten samen hard en
waren spaarzaam. Jansje was een zorgzame
vrouw, ze hielp anderen waar ze kon. Ze voelde
zich betrokken bij de familie — het advocaatje
zondags na de kerk bij opoe aan de
Bruchterweg werd spreekwoordelijk.

In het huis aan de Karel Doormanlaan heeft ze
lange jaren gewoond met haar gezin. En in de
zomer nam ze haar kinderen per trein mee naar
Amsterdam uit logeren, of ze gingen naar de
kapperszaak van oom Albert en Tante Mien in
Gramsbergen waar ze kind aan huis waren.
Jansje was een vrouw die zich uitsprak, er zat pit
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in. Maar ze koerste ook
op de antenne

die ze had voor wat
gepast was en niet.
Haar man Jo overleed in
1998. Ze verhuisde naar
de Bisschopshof. Toen
het daar niet meer ging,
vond ze een aantal jaar geleden een plekin
verzorgingstehuis Clara Feyoena.

Op 8 januari overleed zij zelf, liefst 96 jaren oud.
Het geloof in God was voor haar een vaste
waarde in haar leven, en het horen bij de
kerkgemeenschap was dat ook. In een
dankdienst hebben we dan ook afscheid
genomen van haar, met al wie haar lief waren.
We lazen uit Psalm 42. ‘Hoop op God, sla 't oog
naar boven!’

Dat die Heer wie nabestaat met zijn liefde
omringt.

Ds. Gijsbert Rohaan



In herinnering

Fenny Bakker-Kleis

Fenny Kleis werd geboren op 16 juli 1933 in
Oud-Avereest. Toen ze negen was, overleed

haar vader. Het was oorlogstijd, en het gezin
stond er in één keer alleen voor, maar ze

zetten hun schouders er onder om door te gaan.
Na de lagere school werkte Fennie onder andere
als conductrice op de bus bij de DVM.

Daar was ze trots op! Ze trouwde in 1958 met
Wolter Bakker, en ze gingen wonen aan de
Schutsweg, waar ook haar schoonouders
woonden.

Wolter werkte op de boerderij bij Danes en werd
later metselaar. Fenny zorgde thuis voor het
huishouden en hun gezin. Ook zorgde ze voor
de varkens. Ze was een moeder die altijd
klaarstond voor je. Ze hanteerde vaste regels,
want ze hield van orde en duidelijkheid. Ze
heeft uiteindelijk tien kleinkinderen gekregen
en vijf achterkleinkinderen.

Paarden waren er op de boerderij altijd wel
geweest, maar er kwamen ook rijpaarden. De
kinderen en kleinkinderen reden ook
wedstrijden. Ze ging ze er graag met Wolter
naar toe. Maar van een gezellig avondje kaarten

hield ze ook.

In 2020 hebben Seine
en Clara haar woning
overgenomen en ging
zijin de
mantelzorgunit op het
erf wonen. Wolter
overleed in 2022. Een
verdrietige periode
volgde. En toch, ze
behield haar humor,
ze vond haar weg, en
sloot haar hart niet.
Op haar 92e heeft ze zelf haar leven moeten
loslaten.

Op 30 januari namen we afscheid van haar in De
Lariks. We gedachten haar leven. En we lazen
uit Psalm 139. Over de Heer die ons gemaakt
heeft en ons kent, en liefheeft. In die

liefde droeg Hij haar en draagt hij ons.

Ook namens Daniela Bolks,

ds. Gijsbert Rohaan

Dirk Zwaantinus Lenters (Derk)

Op 17 maart 1944 zag Derk het levenslicht in
zijn geliefde Gramsbergen. Hij had twee oudere
zussen en 1 broer en een zusje dat 3 maanden
na de geboorte overleed. Derk was de jongste.
Derk ging naar de kweekschool en werd
onderwijzer. Hij ontmoete Jenny en was op slag
verliefd en trouwde met haar. Hij kreeg een
baan in Genemuiden waar ze samen 30 jaar
gewoond hebben. Van onderwijzer werd hij
daar hoofd van de school en later directeur. In
de weekenden waren ze vaak op de camping
‘De kleine wolf'. Samen kregen ze vijf kinderen
en zeven kleinkinderen. Door een noodlottig
ongeval overleed hun zoon Gerben. Dat trok
een wissel op hun leven. Derk was een
binnenvetter en kon hier moeilijk mee omgaan.
Na verloop van tijd wilde hij weer gewoon
onderwijzer zijn. Daar lag zijn hart. Hij nam
afscheid van de school in Genemuiden en ging
in Vollenhove aan de slag. Derk had oog voor
mensen. Zag wat kinderen nodig hadden. Hij
genoot van buiten zijn. Daarnaast was hij heel

creatief en maakte
van alles, had ook een
acte in hand-
vaardigheid. Hij hield
ook van mensen en ze
hadden in
Hardenberg een bed
and breakfast in huis.
Pieterpadlopers en
vrienden van de fiets
kwamen regelmatig
bij hen. Hij genoot van de verhalen. Derk kreeg
vasculaire dementie. En het laatste deel van zijn
leven was hij in de Schoutenhof. Waar hijop 9
januari overleed. Zijn grote liefde was en bleef
Jenny. Tijdens de dienst waarin we afscheid
namen klonken dan ook de woorden die
klonken toen ze trouwden: Leviticus 26:11-13.
Dat die God Jenny en de kinderen en
kleinkinderen ook nu Zijn nabijheid moge laten
ervaren.

Ds. Geralda Rohaan-van deKamp 37



Uit de AK: Samen puzzelen

Vanuit de Algemene Kerkenraad is een brief naar
alle wijkkerkenraden gegaan. De brief is opgesteld
door de predikanten en kerkelijk werkers samen en
deze is vervolgens door de Algemene Kerkenraad
besproken. De hoop is dat de verdere gesprekken
ons helpen koers te vinden en te houden.

Beste wijkgemeente,
In het voorjaar van 2025 is er een afvaardiging
van de Algemene Kerkenraad (AK) bij alle
wijkkerkenraden geweest. De financiéle situatie
van de Protestantse Gemeente
Hardenberg-Heemse (‘PGHH’) is zorgelijk en de
AK wilde onderzoeken hoe de wijkgemeenten
denken over de toekomst. Hoe kunnen we een
gezonde kerkelijke gemeenschap blijven in
Hardenberg met teruglopende ledenaantallen
en financiéle middelen? De zin ‘niet schaven
maar schuiven’ kwam hierbij op tafel: de
gedachte dat we niet steeds met minder
mensen en middelen de wijkgemeente zoals
die nuis in de benen proberen te houden, maar
kijken hoe we als gezamenlijke wijkgemeenten
het kerkenwerk bestendig kunnen vormgeven.
Uit die ronde is een beeld naar voren gekomen
dat de wijkgemeenten, op één na, graag
zelfstandig willen blijven. Autonomie wordt
hoog in het vaandel gedragen. Dat roept de
vraag op: wat hebben we met elkaar als
wijkgemeenten van de PGHH? Hoe autonomer
iedere gemeente zich gedraagt, hoe meer we
van elkaar lijken af te drijven als geheel van de
PGHH. Om hierover in gesprek te gaan, krijgt u
een puzzelstuk. ledere wijkgemeente heeft één
puzzelstuk gekregen. Samen vormen we een
complete puzzel. Hoe ziet het beeld eruit als we
de puzzel gelegd hebben? Om een beetje op
gang te komen kunt u eerst met elkaar praten
over de volgende vragen. Het is fijn als u daar
ook een verslagje van maakt. Dan kan dat
meegenomen worden in de AK.
1. Wat maakt dat je lid bent van de PGHH als
wijkgemeente?
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2. Hoe is je band met gemeenteleden uit andere
wijkgemeenten?

3. Waar wordt er samengewerkt tussen
wijkgemeenten? Wat zijn de ervaringen
daarmee?

4. Waarin zou nog (veel) verdere samenwerking
mogelijk zijn?

5. Wat voor een rol zou de AK daarin kunnen
vervullen, denkt u?

Daarna wordt het tijd voor het puzzelstuk.
Praat met elkaar over de volgende vragen:

Wat typeert ons als wijkgemeente? (schrijf dit in
het midden van het puzzelstuk)

Wat hebben we te bieden aan de andere
wijkgemeente? (schrijf dit aan de kant van de
uitstulping of de holte van het puzzelstuk)

Wat hebben we nodig van elkaar als geheel?
(schrijf dit aan de kant waar een recht stuk aan
de puzzel zit).

De puzzelstukjes worden door de
afgevaardigden meegenomen naar de AK en
daar verder besproken.

We wensen jullie een mooi gesprek toe!

In april hopen we de puzzelstukjes tot een
geheel te kunnen vormen en daarmee een
mooi plaatje te kunnen maken.

En dan nog even een mededeling van een
andere orde. Inmiddels is Jan te Bokkel vier jaar
scriba van de Algemene Kerkenraad, maar hij
zal deze functie blijven vervullen, in principe
voor nog eens vier jaar. Zo leggen we ook op dit
gebied een puzzelstukje!




Aktie Kerkbalans 2026

Op dit moment (maandag 16 februari) is het Kerkelijk Bureau nog
druk bezig om de toezeggingen te verwerken in de
toezeggingen-administratie. Helaas zijn er nog veel
gemeenteleden die niet gereageerd hebben op de ontvangen
mail. Ook zijn nog niet alle rondgebrachte brieven met de A ctie
toezegging retour.

Daardoor kan het voorkomen dat de gewenste incasso (februari) K k b l

nog niet deze maand kan plaatsvinden. e r a a n s
Binnenkort zullen gemeenteleden die nog niet gereageerd hebben een herinnering ontvangen.

We hopen dat u dan snel zult reageren.

Bij aktie Kerkbalans geldt dat indien wij geen nieuwe toezegging ontvangen de toezegging van het
voorgaande jaar (vooralsnog) wordt omgezet als toezegging 2026. We hopen dat u daarvoor

begrip hebt, want ook de incasso zal opgestart moeten worden. En ook al ontvangen bedragen
zullen in de toezeggingen-administratie verwerkt moeten worden.

Op dit moment is er, begrijpelijk, nog geen eindresultaat Aktie Kerkbalans 2026 te geven. Op basis
van de al gedane toezeggingen en rekening houdend met de hopelijk nog te ontvangen
toezeggingen denken we dat uit kunnen komen op het bedrag dat in de begroting staat

opgenomen (€ 770.000).

We komen in een volgend nummer uitgebreider terug op de Aktie Kerkbalans 2026.

Het College van Kerkrentmeesters
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In herinnering

Marianne Nijland

Op 3 december 1935 werd Marianne geboren in
Vriezenveen. Ze groeide op samen met 3 broers
en 1 zus. Marianne hield van de natuur en al
jong was ze bij de Scouting en werd ze Akela.
Daar ontmoette ze ook haar man Jan, die
hopman was. Marianne wilde graag het huis uit
en trouwde met hem. Ze gingen wonen in
Almelo en later in Denekamp. Samen kregen ze
twee kinderen: Han en Nelleke. Op een gegeven
moment verhuisden ze naar de Betuwe, Zetten.
Ze gingen beiden werken bij de Heldering
Stichting, in het onderwijs. Marianne was lerares
in hart en nieren. Eigenwijs trok ze haar eigen
plan, ook in het onderwijs. Ze werkte met
‘moeilijk opvoedbare’ kinderen in de Stichting.
Zij wist ze te bereiken en ook wat bij te brengen,
soms op onconventionele manieren. Zo leerde
ze een kind de tafel van twee, staande op 1
been met 1 cog dicht. Tegenwoordig zouden
we dat een uitstekende leermethode vinden....
Ze was haar tijd vooruit. In die periode hadden

ze 0ok 4 pleegkinderen in huis. Er kwam een
eind aan de onderwijsperiode en ze begon een
bloemenzaak hier in Hardenberg. Ze genoot er
van, was zeer actief en werkte hard. Dat
typeerde haar ook. Gehard door het leven, ging
ze voorwaarts. Op eigen wijze maar met veel
energie. De laatste periode van haar leven nam
die energie af, dat vond ze moeilijk. Op 24
januari overleed ze, 90 jaar oud. Na vlak ervoor
haar verjaardag uitbundig gevierd te hebben.
We lazen uit 1 Korinthe 13, over de liefde, die
het allerbelangrijkste is in het leven. Dat die
liefde haar kinderen en kleinkind moge
omringen.

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

Willem de Vries

Op 9 juli 1950 werd Willem in Radewijk geboren.

Hij was de tweede zoon in het gezin de Vries.
Toen Willem jong was, brandde de boerderij af.
Een heftige gebeurtenis! Broer Albert ging naar
Lutten en Willem kwam bij de familie Huisjes
wonen met zijn ouders.

Al jong ging hij werken in Den Velde bij
loonwerkersbedrijf Prenger. Hij was
kraanmachinist. Dat werk deed hij graag. Later
deed hij hetzelfde werk bij de firma Eggengoor
in Radewijk.

Hij ontmoette Annie Lawant en hij trouwde met
haar in 1972. Ze kregen vier kinderen waarvan
een kindje kort na de geboorte overleed. Hun
huwelijk hield geen stand en in 1984 scheidden
ze. Willem bleef alleen. Hij kocht een paard en
daar fokte hij mee dus af en toe had het paard
een veulentje. Daar was hij nogal gek mee.

Een andere hobby was: tomaten kweken achter
het huis. Net als aardbeien kweken. Ook had hij
bloemen in zijn tuin en zaaide hij
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zonnebloemen. Hijhad s .
graag mensen omzich gy SS B
heen en was veel te g e
vinden bij de BT =
biljartclub. =

Willem was een
deugniet met een groot | 7
hart zo zeiden jullie. =
Stond voor iedereen A
klaar. Als je hulp nodig ~ B 4
had, kwam hij je -
helpen, zonder problemen. Alles kon je van hem
krijgen. 1,5 jaar geleden werd hij ziek; het bleek
leverkanker te zijn. Op 1 februari kwam er vrij
plotseling een einde aan zijn leven. Thuis, in zijn
vertrouwde omgeving liet hij het leven hier op
aarde los. In de dienst waarin we afscheid
namen klonken de woorden van Psalm 23. Dat
de Heer voor zijn kinderen en allen die hem
nabestaan een herder moge zijn.

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp



In herinnering

Albert Lahuis

Op vrijdag 16 januari is overleden Albert Lahuis,
op de leeftijd van 75 jaar.

Hij woonde aan de Hardenbergerweg 18 in
Loozen, het ouderlijk huis waar hij altijd met
zijn ouders, broers en zus heeft gewoond.

Hij als laatste en hij kon goed alleen zijn, was stil
maar ontzettend goed op de hoogte van wat er
in de wereld gebeurt.

Sinds 1863 woonde er de eerste bewoner, ook
met de naam Albert Lahuis. Zoals Jeanet
Vrielink het zei in haar bijdrage over de
levensloop van Albert, “de cirkel is rond.”

Een grote verandering, vooral voor zus Johanna,
die trouw op bezoek kwam en zorgde.

Boven de kaart staat geschreven ‘Uit het leven,
maar in onze herinnering leeft hij voort!

Wij wensen zijn zus en zwager en de familie alle
goeds toe voor de toekomst.

De afscheidsdienst werd gehouden op
maandag 26 januari in uitvaartcentrum ‘de

Lariks' te Rheeze;
aansluitend vond de
begrafenis plaats op
begraafplaats ‘de
Larikshof.

Het correspondentie- adres is Johanna
Vrielink-Lahuis, Europaweg 168, 7761 AM
Schoonebeek.

ds. Piet Langbroek

Janny Hombrink

Op woensdag 4 februari 2026 is Jantje
Hombrink-Timmer overleden, op de leeftijd van
84 jaar. Janny is geboren op 31 maart 1941 en
sinds 20 juni 2001 weduwe van Hendrik Jan
Hombrink. Ze had geen kinderen, wel zus Gees
en Freek, en Johan en een tiental neven en
nichten. Na jarenlang in de flat aan de
Rustenbergherstraat gewoond te hebben,
verhuisden ze naar de Merelstraat. Janny heeft
daar meer dan 30 jaar gewoond. Ze werkte in
de bibliotheek, las ontzettend veel boeken en
hield van honden. Ruim twee jaar heeft zij in
het Blanckvoorthuis gewoond, waar ze zich
thuis voelde. Gerrit Cramer vertelde bij het
afscheid over haar als een gezellige, vrolijke
tante met een optimistische kijk op het leven.
Op de kaart staat het vers “De Heer is mijn
herder”, het vertrouwen dat in haar leven
belangrijk was, wekelijks ging zij naar de
Hessenwegkerk. De dankdienst voor haar leven

is op dinsdag 11 februari
gehouden in het
uitvaartcentrum ‘De
Lariks’ waarna de
begrafenis aldaar
plaatsvond. Wij wensen
haar familie toe dat zij
de herinnering aan
Janny in dankbaarheid
bewaren.

Het correspondentieadres:
fam. Leideman-Timmer, Havenweg 132, 7772 AG
Hardenberg

ds. Piet Langbroek
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Collecten
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Collecte opbrengst december 2025

Datum Omschrijving opbrengst
07-12-2025|Kerk in Actie — Werelddiaconaat Libanon € 124285
Eigenkerk € 723,42
Qostloorn - Vrienden van de Saxenburg Groep € 60,35
14-12-2025|Moldavié € 1.632,15
Eigen kerk € 859,51
Doel ? (Vesperdienst Radewijk) € 5,20
Doel ? (Vesperdienst Radewijk) € 16,70
Oostloorn - Diaconaal doel dichtbij (Voedselbank) | € 100,40
21-12-2025|Stichting Kledingbank Hardenberg € 852,05
Eigen Kerk € 631,90
Oostloorn - Stg. The Home of Hope & Dreams € 74,20
24-12-2025|Kinderen in de knel € 1.130,42
Wensambulance Hardenberg € 675,89
Stichting Hartekind € 472,83
Eigen Kerk € 102,94
25-12-2025|Kinderen in de knel € 1.634,74
Eigen Kerk € 1.054,74
28-12-2025|Rode Kruis € 920,73
Eigen Kerk € 635,95
Qostloorn - De Brug Cambodja € 61,40
31-12-2025|Stille Hulp € 60,00
Eigen Kerk € 31,25
Totaal december| € 12.979,62




Ontvangen giften t/m 16 februari 2026

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
Geke Koopman Diaconie € 10,00
Geke Koopman Wijkfonds Centrum € 10,00
Geke Koopman Wijkfonds Centrum € 10,00
Tiny Voet Voor de kerk € 10,00
Marga Ormel Wijkfonds Centrum € 20,00
Geertje Kappers Diaconie € 10,00
Ina Nijeboer Wijkfonds Radewijk € 20,00
Mevrouw G. Reins Wijkfonds Radewijk € 10,00
Mevrouw W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Mevrouw W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Mevrouw W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 20,00
Ellen Kolthof Baalderveldpot € 50,00
Gerrie Pullen Bloemenfonds Heemse € 10,00
Ineke Reiling Wijkfonds Heemse € 20,00
Ineke Reiling Wijkfonds Heemse € 20,00
Ina Heuver Wijkfonds Heemse € 10,00
Ina Heuver Wijkfonds Heemse € 10,00
Geke Koopman Wijkfonds Centrum (als dank voor kerstattentie) € 20,00
Geke Koopman Wijkfonds Centrum € 10,00
Geke Koopman Wijkfonds Centrum € 15,00
Geke Koopman Wijkfonds Centrum 3 20,00
Geke Koopman Wijkfonds Centrum 3 10,00
Totaal Generaal € 335,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.
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Bijbelrooster maart/april

nt

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Zaterdag 7 maart 1 Samuél 14:23b-35

Zondag 8 maart 1 Samuél 14:36-46

Maandag 9 maart 1 Samuél 14:47-15:9

Dinsdag 10 maart 1 Samuél 15:10-23

Woensdag 11 maart 1 Samuél 15:24-35 Biddag
Donderdag 12 maart Romeinen 7:1-12

Vrijdag 13 maart Romeinen 7:13-25

Zaterdag 14 maart 1 Samuél 16:1-13

Zondag 15 maart 1 Samuél 16:14-23

Maandag 16 maart 1 Samuél 17:1-15

Dinsdag 17 maart 1 Samuél 17:16-30

Woensdag 18 maart 1 Samuél 17:31-40

Donderdag 19 maart 1 Samuél 17:41-54

Vrijdag 20 maart 1 Samuél 17:55-18:5

Zaterdag 21 maart 1 Samuél 18:6-16

Zondag 22 maart 1 Samuél 18:17-30

Maandag 23 maart 1 Samuél 19:1-17

Dinsdag 24 maart 1 Samuél 19:18-24

Woensdag 25 maart Romeinen 8:1-11

Donderdag 26 maart Romeinen 8:12-21

Vrijdag 27 maart Romeinen 8:22-30

Zaterdag 28 maart Romeinen 8:31-39

Zondag 29 maart Mattedis 21:1-9 Palmzondag
Maandag 30 maart Psalm 15

Dinsdag 31 maart Psalm 140

Woensdag 1 april Mattedis 26:1-16

Donderdag 2 april Mattels 26:17-75 Witte Donderdag
Vrijdag 3 april Mattedis 27:1-66 Goede Vrijdag
Zaterdag 4 april Psalm 16 Stille Zaterdag
Zondag 5 april Mattedis 28:1-20 1e Paasdag
Maandag 6 april Hebreeén 1:1-9 2e Paasdag
Dinsdag 7 april Hebreeén 1:10-2:4

Woensdag 8 april Hebreeén 2:5-12

Donderdag 9 april Hebreeén 2:13-18

Vrijdag 10 april Hebreeén 3:1-11

Zaterdag 11 april Hebreeén 3:12-19

Zondag 12 april Hebreeén 4:1-13
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wijk Baalderveld

De Beek 10.00 uur

15-mrt Ds. Piet Langbroek Viering Heilig
Avondmaal

5-apr Ds. Piet Langbroek

wijk Radewijk

De Opgang 10.00 uur

8-mrt Dhr. Jan Pieter Balder 10:00
15-mrt Dhr. Bert Broers 10:00
22-mrt 10:00

29-mrt Bert Broers 10:00

3-apr Ds. Piet Langbroek 19:30
5-apr Dhr. Bert Broers 10:00
12-apr Ds. Jan de Korte 10:00

wijk Marslanden

De Matrix 9.30 uur

8-mrt Ds. Frans Schipper

15-mrt Ds. Yvonne van Benthem
doopgedachtenisviering

22-mrt Ds. Piet Langbroek

Viering Heilig Avondmaal (+ tienernevendienst)
29-mrt Ds. Frans Schipper

5-apr Ds. Yvonne van Benthem

12-apr Ds. Piet Langbroek

PGHH

Biddag: 11-mrt Hoftekerk Dhr. Martijn van Breden
19:30 uur

Witte donderdag: 2-apr De Opgang Bert Broers
19:30 uur

Goede Vrijdag : 3-apr De Opgang 19.30

Stille zaterdag : 4-apr De Opgang

Piet Langbroek 21:00 u 45



Uitnodiging

Regionale Pastorale Inspiratie en Ontmoetingsavond (voorheen ambtsdragersconferentie)

Bij deze een uitnodiging voor een avond om samen te praten en elkaar te ontmoeten.

Datum: donderdag 26 maart 2025 MI‘CI.
G

Thema: Micha 6 vers 8
NEDERLAND
Spreker: Harmen Niemeijer — Scheffer, directeur van Micha Nederland
Adres: De Hof bij de Héftekerk, Lage doelen 5 te Hardenberg
Tijd: inloop 19.45 uur — de avond begint om 20.00 uur

Micha Nederland probeert Kerken in beweging te brengen voor gerechtigheid zoals
beschreven staat in Micha 6: 8.

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Juist in een tijd waarin onrecht ons via onze schermen zo dichtbij komt, is deze tekst
actueler dan ooit.

Wat wil de Heer van mij, van jou?

Hoe kunnen wij trouw betrachten?

Hoe nederig zijn wij?

Hoe kunnen wij als kerk praktisch aan de slag gaan met gerechtigheid?

Zomaar een aantal vragen waarover wij met elkaar in gesprek gaan.
Opgeven kan tot 20 maart per mail of telefonisch.

Deze uitnodiging is voor ouderlingen, diakenen, contactmedewerkers en iedereen die
geinteresseerd is.

Met een hartelijke groet,
namens het comité van voorbereiding,

mevr. Gineke Peltjes

v. Royensweg 53

7691 BR Bergentheim
06-30955705
ginekepelties@gmail.com
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Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau (in De Hof) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.
Rekeningnummer:

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Colofon:

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van april uiterlijk
maandag 30 maart 2026. Kopij bij voorkeur inleveren per
e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur:

Ds. Piet Langbroek

Opmaakredacteur:

vacature

Redactieleden:

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 433, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Nog geen abonnement op Kerkklank? Stuur een email
naar het Kerkelijk Bureau voor een papieren versie

(€ 20,00) en/of een digitale versie (gratis).

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490

vrijw.koster: Mw. H.Broekroelofs
0523-216632
broekroelofs4@kpnplanet.nl
Hoftekerk/ De Hof

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.n|
Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.nl|

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
coordinator: Marco Kappert
06-57407972 email:
beheerder.heemse@pkn-harden
berg-heemse

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523-277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
Vertrouwenspersonen
Mw.Neeltje Jonkers-Salomons
tel.06-10703656 email:
njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel
tel.06-83700328 email:
theo.oldehinkel@gmail.com 47



(S5
INTERKERKELIJK KOOR

“CORE” & Zevenmaal

Groningen Hardenberg

s Bethlehem

o anila Flis

Locatie Hoftekerk
Lage Doelen 3 Hardenberg

Aanvang 20.00 uur

Entree € 15,= Voorverkoop € 12,50 via QR-
code of via website: www.zevenmaal.nl




